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Dit is zowel de titel als ook de gedachte 
achter het schilderij op de voorpagina. 
Hiermee is alles eigenlijk wel gezegd, 
vertelt kunstenares Dita Tolkamp-Kempe 
mij.  Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd 
naar het verhaal achter deze dame en 
haar werk.

 
 
Daarom rijd ik op een grijze februarimiddag naar 
Miste. Net voorbij de kern woont Dita Tolkamp 
samen met haar man Wim op een prachtige 
boerderij,  met uitzicht op het groene buiten
gebied van Miste.  Als ik hartelijk word onthaald, 
herken ik haar als een voor mij bekend gezicht uit 
de St. Joriskerk. Leuk om eindelijk eens kennis met 
haar te maken. 
 
Dita en Wim zijn tien jaar geleden hier neerge
streken, Wim was toe aan meer buitenruimte. Na 
wat kampeervakantieonderzoek in Drenthe en de 
Achterhoek, voelde Dita zich hier in de buurt van 
Winterswijk wel thuis.
Dita is geboren in Amsterdam en op haar veer
tiende verhuisde de familie naar De Glind, het 
kinderdorp tussen Barneveld en Scherpenzeel, 
waar al meer dan 100 jaar kinderen opgevangen 
worden in gezinnen. Stichting Jeugddorp De 
Glind biedt kinderen voor wie het niet mogelijk 
is thuis te wonen een buitengewoon thuis. De 
Glind is opgericht door ds. R.J.W. Rudolph. Op de 

Veluwe werd landbouwgrond gekocht door de 
Rudolphstichting. Later werd deze stichting voort
gezet door diaconieën van de Gereformeerde 
Kerken uit het hele land. Boeren konden zich hier 
vestigen, op voorwaarde dat zij enkele jongeren 
in hun gezin en bedrijf opnamen. Dat was het 
begin van het Jeugddorp. Rondom de kern van 
het dorp liggen meerdere woningen, bewoond 
door mensen, die pleegkinderen opnemen in hun 
gezin.  In een cirkel daar omheen liggen de boer
derijen met pleeggezinnen. Omdat de vader van 
Dita werk vond in het dorp, woonde het gezin 
Kempe in een huis van de Rudolphstichting. Ook 
in hun gezin werden pleegkinderen opgenomen. 
De ouders van Wim zijn vanuit de Achterhoek 
naar De Glind verhuisd en pachtten daar een 
boerderij, waar heel veel pleegkinderen een plek 
hebben gekregen. 
 
Wim en Dita waren buren en kenden elkaar, maar 
gingen elk huns weegs.  Dita volgde in Utrecht 
een opleiding tot oefentherapeut Cesar, Wim ver
trok na een studie in Wageningen voor vier jaar 
naar Benin. Op haar 26e ontmoette Dita Wim 
opnieuw en was haar interesse gewekt. Toen hun 
oudste dochter een half jaar oud was vertrokken 
ze samen voor 2,5 jaar naar Benin. Wim had z’n 
hart verpand aan de tropen en Dita ging mee 
omdat het voor Wim belangrijk was.  Ze woonden 
in Rhenen en van daaruit vertrok het gezin (inmid
dels uitgebreid met een zoontje) naar  Burkina 
Faso – de kinderen waren toen 3 en 6 jaar oud – 
voor een project in de agroforestry (een boom
zadenonderzoekcentrum). Ze gingen een keer 

per jaar voor een bezoekje terug naar Nederland.  
De kinderen gingen naar een Franse school en 
Dita had haar draai daar al vrij snel gevonden en 
begon zelfs een eigen praktijk oefentherapie, Na 
opnieuw een korte periode in Rhenen vertrok het 
gezin voor vier jaar naar Indonesië. Dita mocht 
daar niet werken, omdat haar man een baan had 
en zij geen plek mocht innemen van een Indone
siër. Daarom ging ze daar een studie volgen aan 
de Open Universiteit en gaf intussen Nederlandse 
les aan haar eigen kinderen. 
Toen de kinderen de middelbare schoolleeftijd 
bereikt hadden was het voor Dita genoeg geweest 
en gingen ze in 1997 definitief terug naar Neder
land en vestigden ze zich in Veenendaal.  Na 
een tijdje lokte de bosbouw Wim opnieuw naar 
de tropen en hebben ze gekozen voor een, voor 
alle partijen aanvaardbare constructie. Wim ging 
telkens zes tot acht weken naar Ghana en kwam 
dan voor twee weken terug naar het gezin in 
Nederland.  Dita vond het niet fijn om alleen te 
zijn, maar ze redde zich prima.  Ze wist na terug
keer uit Indonesië niet of ze nog werkzaam wilde 
zijn als oefentherapeut en is toen schilderlessen 
gaan volgen aan de volksuniversiteit in Veenen
daal. verder deed ze invalwerk als oefentherapeut 
en volgde de tweejarige basisopleiding hapto
nomie in Doorn.
Toen ze na 15 jaar in Veenendaal gewoond te 
hebben naar de Achterhoek vertrokken, is ze nog 
twee jaar lang blijven werken in een verpleeghuis 
met dementerende bejaarden in Bennekom maar 
dat was met alle files uiteindelijk niet meer te 
doen.

Het donker laat ik achter me   
en kijk naar het licht Tekst en foto’s: Joke Meynen 

Schilderij voorpagina: 
Dita Tolkamp 

 
Ontwerp voorpagina:  

Ben Lammers 
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door ds. E. van Deventer

Wandelend met mijn Noorse Elandhond 
Bragi (in de Noorse mythologie de god van 
de dichtkunst) geniet ik van de natuur in ons 
mooie Aalten. Eerst zag ik de sneeuwklokjes 
boven de aarde uitsteken en bloeien, daarna 
de  krokusjes en nu staan de narcissen in 
bloei. Een bloem die mij altijd aan Pasen doet 
denken.
Geregeld kom ik iemand tegen en maken 
we een praatje of hebben we een gesprek. 
Daarbij lijkt mijn hond het verschil te weten 
tussen een praatje en een gesprek. Bij een 
praatje laat hij weten wanneer hij verder wil; 
bij sommige gesprekken gaat hij erbij liggen. 
Hoe hij het verschil merkt? Ik heb geen idee. Ik 
vermoed dat het met mijn stem of lichaams
houding te maken heeft. Tijdens een gesprek 
kijk je elkaar toch wat vaker in de ogen. Elk 
mens wil gezien worden, en dat is meer dan 
alleen maar aankijken.
Een van de grootste denkers in de naoorlogse 
periode van de twintigste eeuw is de Joodse 
filosoof Emmanuel Levinas. Zijn ethische 
filosofie is geïnspireerd door zijn ervaring als 
Frans militair in de Tweede Wereldoorlog. 
Ondanks zijn Joodse afkomst heeft hij zijn 
krijgsgevangenschap in Duitsland overleefd. 
Levinas sloot zich niet af voor de gruweldaden 
die zich daar voltrokken; ze spoorden hem juist 
aan tot een pleidooi voor een betere omgang 
tussen mensen.

Volgens Levinas zien we de Ander in de ander 
en kunnen we God bereiken door de mede
mens. Wat we voor de zieke, de arme, de 
gekwetste doen, dat doen we voor God. Door 
de Ander centraal te stellen, wordt ons eigen 
ego minder belangrijk. In het gelaat van de 
ander kunnen we God zien. Dan moeten we 
die ander wél aankijken, het leed in de ogen 
kijken.
Als Maria vroeg op de eerste dag van de week 
bij het graf komt, ziet ze dat de steen voor het 
graf is weggehaald. Ze gaat naar de andere 
leerlingen en vertelt hen dat het graf leeg is. 
Twee leerlingen gaan met haar mee, zij zien 
niets anders dan linnen doeken en gaan terug 
naar huis.

Maria blijft bij het graf en huilt. Ze ziet twee 
engelen en ze ziet Jezus staan, ‘maar ze wist 
niet dat het Jezus was’, (Johannes 20). Jezus 
spreekt tegen haar: ‘Maria!’ en als ze zich dan 
omdraait, en hem aankijkt, herkent ze hem. 
Rabboeni! In de ogen van de ander, herkent 
ze de Ander.
Met Pasen vieren we de opstanding van die 
ander die een van ons was en die toch zo 
anders. Als we kijken naar wat Jezus heeft 
gedaan, weten we wat ons te doen staat. 
Het leed in de ogen kijken. In de ogen van de 
ander, zien wij de Ander.

Gezegend Pasen gewenst. 

Overdenking

Ze ging zeker nog niet achter de geraniums 
zitten en volgde in Zutphen vier jaar de  opleiding 
 Genezend Tekenen. met onder andere, teken
taal lezen, en ze tekende haar eigen autobio
grafie. Omdat ze deze opleiding vooral voor zich
zelf volgde en ze het geleerde niet meer ging 
toepassen, koos ze het laatste jaar voor de kunst
zinnige richting,
Momenteel volgt ze de wekelijkse schilderlessen 
van Esther Visser in de Koppelkerk. Ze leert leuke 
technieken en het is een mooie stok achter de 
deur om aan het schilderen te blijven. Daarnaast 
maakt ze werk voor zichzelf, zoals ze dat noemt. 
Haar inspiratie, geestelijke voeding haalt ze o.a. 
uit de cursus Kunst en Spiritualiteit, die zij volgt 
bij de HH. Paulus en Ludgerparochie. 
Ze neemt me mee voor een rondleiding door haar 
woning, langs haar werk dat door haar hele huis 
te vinden is. Haar schilderijen zijn heel divers, 
maar de opvallende overeenkomst is de rijkheid 
aan kleur. Ook staan her en der de prachtige 
houtsculpturen die Wim maakt. Al met al heel 
veel mooie indrukken.

Nadat we weer zijn aangeland aan de keuken
tafel, praten we nog wat na over het schilderij 
waarvoor ik kwam, onder het genot van een 
warme kop thee. We hadden er inmiddels twee 
koud laten worden. Na een donkere periode in 
haar leven voelde Dita de behoefte om dat te ver
beelden. Ze heeft toen veel steun gehad aan haar 
geloof. Een donkere periode heeft veel impact op 
een mensenleven, maar vanuit het donker kun je 
het licht heel goed zien. Ze wilde schilderen vanuit 
een diepe grot, een diepe put en toen het klaar 
was kwam ze tot de conclusie dat de persoon op 
het schilderij niet in de grot zit, maar ervoor. De 
donkere periode lag achter haar. De titel van het 
schilderij zegt alles en het zal voor veel mensen 
heel herkenbaar zijn.

‘ ’s Avonds kijkt ze altijd even naar de sterren-
hemel. Vanuit het donker zie je de sterren het 
beste, is het licht helder en goed waarneembaar. 
Tegelijkertijd voelt het donker veilig en is er ruimte 
voor verwondering over de oneindigheid ervan.
‘Vanuit het donker word je het licht gewaar.’

Rectificatie

In het vorige nummer van KerkVenster is 
een storende fout geslopen: een gedeelte 
van de meditatie bleek onder het hoofd
artikel te staan. Hoewel beide schrijvers 
begrip hadden (‘zoiets kan gebeuren’), 
vinden we het als redactie erg jammer. Een 
correcte versie staat inmiddels op de web
site en kan worden gedownload.

redactie KerkVenster 
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Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

Pater Jan de Vriesstraat 60A 
7126 BM Bredevoort 
tel. 054353 88 48
predikant@ 
pknbredevoort.nl

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld

Adressen 
Protestantse Gemeente 
Markt 2 A, 
7126 AZ Bredevoort 
www.pknbredevoort.nl 
email: boekhouding@ 
pknbredevoort.nl

Voorzitter  
Arjan Twigt,  
Stadsbroek 4 
7126 CR Bredevoort 
tel. 06  5313 1832 
email: voorzitter@ 
pknbredevoort.nl

Scriba  
Rita Feenstra,  
Stadsbroek 57 
7126 CN Bredevoort 
tel. 0543452535 
email: scriba@ 
pknbredevoort.nl

College van 
kerkrentmeesters  
Markt 2 A,  
7126 AZ Bredevoort 
email: kerkrentmeesters@
pknbredevoort.nl 
Bank (o.a. voor vrijwillige 
bijdragen):  
NL89 RABO 0310 5001 09

Voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Gerrit Schokkin, 
Spiekerdijk 4, 
7121 KW Aalten, 
tel. 0622 37 02 06

Penningmeester  
kerkrentmeesters 
Johan Eppink, 
Stadsbroek 151,  
7126 CP Bredevoort, 
tel. 06  5422 2457  
email: 
cvkpenningmeester@
pknbredevoort.nl

College van diakenen  
Markt 2 A, 
7126 AZ Bredevoort 
email: diakonie@ 
pknbredevoort.nl 
Bank: 
NL21 RABO 0310 5574 96

Voorzitter 
college van diakenen 
Romke van der Meer, 
’t Zand 35, 
7126 BG Bredevoort, 
tel. 0543451257 

Penningmeester diaconie 
Bert Stronks, Misterstraat 
24 A, 7126 CD Bredevoort 
Tel. 0543451343 
email: 
cvdpenningmeester@
pknbredevoort.nl

Hulpdienst vervoer 
Lidy Hogenkamp, 
tel. 054345 19 11

Pastorale raad  
Jolanda te Winkel. 
Tel. 06  2353 3499 
email: pastoraleraad@ 
pknbredevoort.nl

Jeugdraad  
email: jeugdraad@ 
pknbredevoort.nl

Ledenadministratie  
Henk Siebelink, 
Stadsbroek 12,  
Bredevoort, 
tel. 0543451824 
email: ledenregistratie@ 
pknbredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543451824 
email: boekhouding@ 
pknbredevoort.nl

Correspondentieadres 
KerkVenster  
Wil Vroman,  
Hollenberg 3, 
7121 MC Aalten, 
tel. 0543452804,  
email: hvroman@hetnet.nl

Beheerder ’t Koppelhuis  
Marjon Radstaak, 
tel. 062750 4112, 
tel. ’t Koppelhuis:  
0543 451503, 
email: koppelhuis@ 
pknbredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Marjon Radstaak, 
tel. 062750 4112, 
email: stjoriskerk@ 
pknbredevoort.nl

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 06  1365 4190

Vertrouwenspersoon  
Bredevoort  
Dolf Prinsen, Wiersse 6,  
7006 HX Doetinchem, 
tel. 0314361450 
email: prinsen@xippix.nl

Toekomstplannen

Informatiebijeenkomst 
Protestantse Gemeente 
Bredevoort
Op 24 maart aanstaande vanaf ca. 11.00 uur, 
na de dienst van Palmzondag, wordt er een 
informatie bijeenkomst gehouden in het ‘t Koppel
huis. Er wordt uitleg gegeven bij de aanbeve
lingen met betrekking tot de toekomstplannen 
van de Protestantse Gemeente Bredevoort en u 
kunt hierover uw ideeën kenbaar maken.
 
Heeft u vragen, dan kunt u ook contact op
nemen met de voorzitter van de kerkenraad, 
tel. 0653131832

U komt toch ook?

Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd 
en wij hopen op een grote opkomst in het belang 
van de toekomst van onze gemeente.

 
werkgroep Toekomst Kerk en de kerkenraad 

Wij feliciteren

Allereerst gaan onze felicitaties naar dhr. G.J. Tol
kamp en mevr. K. TolkampLammers, Heidedijk 1. 
Op 9 april zijn zij 25 jaar getrouwd. Van harte 
geluk gewenst en nog vele gelukkige jaren samen.
Dhr. A.G. Freriks, Misterstraat 93 en dhr. G.H. 
Demkes, Izermanstraat 50 zijn beiden jarig op 
27 april. Dhr. Freriks wordt 94 jaar en dhr. Demkes 
wordt 80 jaar. 
Mevr. D.J WinkelhorstJansen, Willebrordstraat 
812 in Aalten viert haar verjaardag op 12 april, 
en zij wordt 89 jaar.
Ook alle jarigen van harte gefeliciteerd en een 
gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar 
zijn.

Overlijden

Op 11 maart is overleden mevrouw Berendina 
WeversNijman (Dinie) op de leeftijd van 89 jaar. 
Het afscheid was op 19 maart. Haar kinderen 
en kleinkinderen en allen die afscheid van haar 
moesten nemen, wensen wij veel sterkte toe.

Met een vriendelijke groet, 
Ada Endeveld 

Op 24 maart 2024 willen we in de kerk de kruisen 
voor Palmpasen versieren. Dat is precies een week 
voor Pasen. De workshop vindt plaats in ’t Kop
pelhuis en begint om 10.00 uur tijdens de viering. 
Opgeven bij Lenny Woerts of Marieke Navis.
Op Witte Donderdag 28 maart vieren we het 
Heilig Avondmaal, met de afbeelding van Leo
nardo da Vinci op de beamer. De rest van de 
passie of het lijdensevangelie van Matteüs lezen 
we op Goede Vrijdag 29 maart. Deze vieringen 
beginnen op 19.30 uur. De Paasviering begint om 
09.30 uur. 

Palmpasen en Stille Week

Biddag Bredevoort, 13 maart 2024. 
Foto Joke Meynen
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Botswana Sendinggroep Foto’s: aangeleverd
Tien Geboden

Zonsopkomst Mozesberg,  
Foto: Gea Evenhuis

Al een tijdje loop ik te mijmeren met het idee om 
iets te doen, te denken, te schrijven over de tien 
geboden. Vaak kom ik weer iets tegen in woord, 
beeld of muziek dat me eraan doet herinneren, 
maar telkens komt er ook weer iets tussen: een 
boek, een bezoek, een film of de noodzakelijke 
huishouding. Toch zouden die geboden, oorspron
kelijk bedoeld als leefregels, dagelijks een rol 
moeten kunnen spelen. Ik kan ze niet eens alle 
tien zo noemen. Wat is er dan zo moeilijk aan dat 
ik ze zo gemakkelijk vergeet? Ik herinner me dat 
in het boeddhisme de leefregels geen geboden 
of verboden zijn, het zijn eerder voorschriften: het 
juiste denken, voelen, spreken en handelen. Dat 
juiste is al moeilijk genoeg en laat ook ruimte. 
Alhoewel, de tien geboden laten ook alle ruimte, 
want zodra ik bij Wikipedia kijk welke tien het 
zijn, kom ik allerlei varianten tegen. Ik ken mijn 
 neiging om eerst maar eens te gaan uitpluizen 
hoe dat nou weer zit, maar ik ben geen theoloog. 
Ik beperk me tot mijn kennis en de kennis die 
voorhanden is in boeken, geschriften en mensen 
die ik tegenkom. Vragen zijn er genoeg:
Wat is de waarde van leefregels als deze in de 
vorm van verboden worden gegoten?
Je mag niet dit, en je mag niet dat. Bij de opvoe
ding van kinderen kan je voortdurend bestraffen, 
maar het is ook mogelijk om ze te leren om eer
bied te hebben, ergens blij over te zijn, te verwon
deren, te onderzoeken, te leren om oplossingen te 
vinden. Het is mijns inziens nogal een verschil om 
te leren ‘Gij zult niet echtbreken’ of ‘Blijf getrouw 
aan de beloftes die u doet’. We weten immers 
dat een mens vaak geneigd is om datgene te 
willen wat niet mag.
Zijn de tien geboden nog wel compleet en 
afdoende voor de mensen zoals deze zich door de 
eeuwen heen ontwikkeld hebben? In de tijd van 
Mozes was er geen milieuvervuiling en was het 
nog vanzelfsprekend om dankbaar te zijn voor 
wat de aarde geeft. Ik zie geen gebod dat ons 
leert om eerbied te hebben voor al onze mede
levende wezens op aarde. Waar is de verwonde
ring voor de schepping gebleven? Herzien van de 
teksten leidt ongetwijfeld tot eindeloze discussies. 
Laat ik me beperken tot de tien geboden zoals ik 
ze leerde, want dé waarheid over die tabletten 
kennen we niet.

Gea Evenhuis

Wij hebben als diaconie 
 Bredevoort contact met de 
Botswana Sendinggroep. 
Al het eerdere geld is door
gestuurd naar een kerk die 
het centrum vormt van een 
gebied zo groot als Nederland, 
de Dutch Reformed Church in 
Dekar. Daar geeft ds. Hendrik 
du Plessis leiding aan. Wij 
hebben pas een schenking 
gedaan van R 86000 (Rand) 
om winter kleren te kopen voor 
de kinderen. 
Op het moment is ds. Hendrik 
de Plessis ziek, ‘vrot’ (wat Zuid
Afrikaans is voor ‘verkouden’). 
Maar we hopen binnenkort 
weer een verslag en een 
bedankje van hem te ont
vangen. Of we hen in hun 
dagelijkse gebeden willen 
gedenken. Dat doen we! 

diaconie Bredevoort
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Kerkelijk bureau 
Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten, 
tel. 054347 32 50, 
email: 
kerkaalten@pgaalten.nl 
Geopend op  
ma  di  do  vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Bank Protestantse Kerk 
SKG 
NL26 RABO 0373 7146 88

Archief 
Archivaris Herman Onnink, 
tel. 0643791963  
email: hermanonnink30@ 
gmail.com 

Kerkenraad 
Voorzitter 
Gerard Helmink, 
tel. 0613017794 
email: gerard.helmink@
pgaalten.nl

Scriba  
Email:  
scriba.pga@pgaalten.nl

Kosters

Zuiderkerk 
tel. 0543473250

Beheerder: 
GerJan Voerman, 
tel. 06234 651 94 
email: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Koster:  
Erik Bekkers 
tel. 0629 00 11 10 
email:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06139 104 50

Gebouw Elim 
tel. 054347 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 054347 60 12 
tel. 06290 011 10 
email: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoekdienst 
Bank: 
NL72 RABO 0300 2165 72

Jeugdwerk 
email: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Verkoop collectemunten 
Collectemunten zijn via  
de website van KerkVenster 
te bestellen of via een 
bestelformulier op het 
kerkelijk bureau. 

College van kerkmusici  
 
Voorzitter/aanspreekpunt 
Gerard Wesselink, 
Borculoseweg 68, 
7261 NK Ruurlo, 
tel. 057345 30 27 (privé), 
tel. 057345 40 47 (werk) 
tel. 06514 910 64 
email: gerard@ 
wesselinkmakelaars.nl

College van 
kerkrentmeesters 
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink, 
Hoge Veld 97,  
7122 ZN Aalten 
tel. 054347 37 34 
email:  
bea.buesink@pgaalten.nl

Stichting  
Restauratiefonds 
stichtingrestauratiefonds 
aalten.nl 
Bank: 
NL84 RABO 0380 2128 38

Diaconie 
Ludgerstraat 64,  
7121 EM Aalten 
Bank: 
NL 41 RABO 0300 2165 48 

Scriba diaconie 
Peter ter Haar, 
Sondernweg 15a,  
7122 LM Aalten, 
tel. 0543451106 
tel. 0630706147,  
email:  
pterhaar9@gmail.com

Gemeentediaconaat 
en sociaal diaconaat  
Ineke Kraaijenbrink  
tel. 0543476967

Hulp Ver Weg Dichterbij 
Bank:  
NL 45 RABO 0112 8876 51 
t.n.v. HVWD Aalten 
o.v.v. Zending en/of 
Werelddiaconaat

Diaconale Hulpverlening 
Aalten 
Mail: info@stichtingdha.nl 
Bankrekening:  
NL24 TRIO 0338 6054 60

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 054347 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitge zonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

bredevoort

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

Het is begrijpelijk dat dit besluit gepaard gaat 
met gemengde gevoelens. Voor degenen die zich 
verbonden voelen met de historische betekenis 
van de Oude Helenakerk en zich verzetten tegen 
verandering, kan dit een moeilijk moment zijn. 
Het is een plek doordrenkt van herinneringen en 
betekenis, een symbool van traditie en geloof dat 
diep geworteld is in de gemeenschap.

Aan de andere kant zien de voorstanders van de 
overdracht dit als een kans voor vernieuwing en 
behoud. De wereld om ons heen verandert voort
durend en de kerk moet zich aanpassen om rele
vant te blijven. Het behoud van dit historische 
gebouw vergt financiële middelen, onderhoud en 
inzet van vrijwilligers die misschien elders beter 
ingezet kunnen worden voor de gemeenschap.

De beslissing van de kerkenraad weerspiegelt 
een zorgvuldig proces van afweging van alle 
belangen, van het luisteren naar de stemmen van 
zowel voor als tegenstanders, en van gebed en 
reflectie. Het is een besluit dat niet lichtvaardig is 
genomen, maar dat voortkomt uit een diepe toe
wijding aan de gemeenschap en de toekomst van 
de kerk.

Met de intentieverklaring in de hand is er nu 
een kans voor een nieuw begin. Dit markeert 
niet alleen het einde van een proces, maar ook 
het begin van een nieuwe fase van planning en 
ontwikkeling. De vorming van de Plaatselijke 
 Commissie Oude Helenakerk belooft een actief 
engagement van de gemeenschap in de toe
komst van dit historische monument.
Voor de kerkenraad en u als leden betekent dit 
besluit de mogelijkheid om zich opnieuw te 
richten op de kernwaarden van de kerk. Het is een 
kans om zich te verenigen in de liefde van Jezus 
Christus, om elkaar te vinden en te ondersteunen 
in het geloof.
In een tijd van verandering en uitdagingen 
mogen we niet vergeten dat de kerk, bovenal, 
een plaats is van eenheid in verscheidenheid. 

Het is een plaats waar verschillende stemmen en 
opvattingen elkaar kunnen ontmoeten in liefde 
en  respect, terwijl ze samen streven naar een 
gemeenschappelijk doel.

Hoewel de beslissing van de kerkenraad misschien 
niet door iedereen volledig wordt omarmd, hopen 
we dat het uiteindelijk zal bijdragen aan de groei 
en bloei van zowel de kerkelijke gemeente als de 
bredere Aaltense gemeenschap. Moge dit besluit 
een nieuw hoofdstuk markeren in de rijke geschie
denis van de Oude Helenakerk, waarin traditie en 
vernieuwing hand in hand gaan voor een betere 
toekomst.

kerkenraad PG Aalten

Kerkenraad stemt in met intentieverklaring
Een Stap naar  Verandering en Behoud
In een besluit dat diepgaande emoties oproept bij zowel voorstanders als 
tegenstanders, heeft de kerkenraad na zorgvuldige overweging op dinsdag 
12 maart 2024 ingestemd met de intentieverklaring voor de overdracht van de 
Oude Helenakerk aan de Stichting Gelderse Kerken (SGK). Dit besluit volgt op 
uitgebreide raadplegingen van de gemeente tijdens twee gemeenteavonden, 
waarbij alle standpunten serieus zijn genomen en gewogen.

Via het kerkelijk bureau ontvangen

Gift ontvangen voor de voedselbank.   . € 50,00 
Gift via mevr. A. Wattelde Vries  
voor de diaconie .   .   .   .   .   .   .   .   . € 50,00

Via de bankrekening van  
de diaconie ontvangen

Gift diaconie   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . € 100,00 
Hulp wereldwijd  .    .    .    .    .    .    .    .    . € 50,00 
Werelddiaconaat    .   .   .   .   .   .   .   . € 100,00
 
In het volgende KerkVenster staat  
weer een uitgebreid overzicht. 

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage!

via Thea Stronks .   .   .   .   .   .   .   .   . € 20,00 
via Lida Smit  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . € 10,00

Giften en collectes

Giften PBD
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Rapportage afgeronde  projecten
 
 

Cambodja: Uitbreiding Moeung 
Char-school met zes klaslokalen

Het project in Swaiha is met succes afgerond. 
Deze regio heeft zwaar geleden door jaren van 
conflict, wat heeft geresulteerd in een ernstig 
gebrek aan basisvoorzieningen, waaronder voe
ding, water, elektriciteit, gezondheidszorg, onder
wijs, en psychosociale hulp. Dit heeft geleid tot 
een uiterst uitdagende situatie waarin de bevol
king, met name kinderen, te lijden had onder de 
gevolgen van deze ontberingen.
Voor de inwoners van Swaiha was toegang tot 
medische zorg problematisch vanwege de slechte 
bereikbaarheid van het dorp en het ontbreken 
van een lokale medische post. Vrouwen waren 
soms gedwongen om langs de weg te bevallen 
op weg naar een verderop gelegen ziekenhuis. 
Chronisch zieken en mensen met een beperking 
konden niet de nodige zorg ontvangen.

Dankzij dit project is de bouw van een gezond
heidscentrum mogelijk gemaakt. 
Dit gezondheidscentrum, gevestigd in het dorp 
Swaiha, speelt een cruciale rol in het verschaffen 
van zowel medische zorg als educatieve en recre
atieve voorzieningen voor kinderen.
Het project heeft ook voor verandering gezorgd 
in het leven van de kinderen in Swaiha. Voorheen 
hadden ze geen geschikte plek om te spelen, 
onvoldoende voedzaam voedsel en geen ruimte 

om te praten over de effecten van de lang durige 
oorlog. Nu is er verbetering merkbaar. Er zijn zes 
nieuwe klaslokalen en moderne sanitaire voor
zieningen gebouwd, evenals een opvangplek 
voor kinderen en moeders. Hier krijgen kinderen 
aanvullend onderwijs, terwijl de moeders lessen 
kunnen volgen in lezen en schrijven. Beide 
groepen kunnen tevens terecht voor sociale 
ondersteuning en, indien nodig, extra voedsel.

In totaal profiteren ongeveer 10.000 mensen in 
Swaiha en de omliggende dorpen van dit waar
devolle initiatief. Dit belangrijke project draagt 
bij aan het verbeteren van de levensomstandig
heden in deze gemeenschappen.

In de landelijke gebieden van Cam
bodja is de kwaliteit van het onder
wijs vaak onder de maat. Leraren 
beschikken niet altijd over de ver
eiste kennis om effectief les te 
geven, en er is vaak een tekort aan 
degelijke schoolgebouwen, lesmate
rialen en faciliteiten.
Het doel van dit project was om de 
Moeung Charbasisschool in Cam
bodja te helpen de kwaliteit van 
het onderwijs te verbeteren en kin
deren te inspireren om met plezier 
te leren. Om dit te bereiken, was een 

uitbreiding van het schoolgebouw 
noodzakelijk, evenals de wens om 
kinderen al vanaf vierjarige leeftijd 
onderwijs te bieden.
De projectactiviteiten zijn succesvol 
uitgevoerd. Het bestaande gebouw 
is uitgebreid met zes nieuwe klas
lokalen en nieuwe sanitaire voorzie
ningen, inclusief een wasgelegen
heid. Tevens zijn er maatregelen 
genomen om adequaat om te 
gaan met waterafvoer en klimaat
verandering. Alle klaslokalen zijn nu 
voorzien van nieuwe tafels, stoelen 

en boeken. Het schoolbestuur heeft 
zich ingezet om beter opgeleide en 
enthousiaste leerkrachten aan te 
trekken. Dankzij deze uitbreiding 
hebben 288 extra kinderen nu toe
gang tot kwaliteitsonderwijs op de 
school. 

Door de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren en de lessen kindvrien
delijker te maken, hoopt het school
bestuur dat kinderen met  plezier 
naar school gaan en meer leren. Een 
hygiënische en veilige omgeving 
draagt bij aan dit doel. 

Syrië: Bouw van een gezondheidscentrum 
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Wandelen in  
de Stille Week
In de Stille Week, op woensdag-
avond 27 maart, organiseren we een 
meditatieve wandeling. Meditatief 
wandelen is een manier om tot 
bezinning te komen. Lekker buiten 
zijn, samen oplopen, deels in stilte, 
maar ook met elkaar delen.

De wandeling start om 18.30 uur bij de Zuider
kerk. Na een korte opening worden we op pad 
gestuurd met een tekst. Er is een mooie route 
van ongeveer een uur uitgezet. Het eerste 
half uur wandelen we in stilte waarbij je de 
woorden op je in kunt laten werken. Tijdens de 
tweede helft van de wandeling is er gelegen
heid om in twee of drietallen de tekst (en wat 
de tekst bij jou oproept) te bespreken.
We eindigen de wandeling weer bij de Zuider
kerk. Daar drinken we gezamenlijk een kopje 
thee of koffie en kunnen (voor wie dat wil) 
indrukken met elkaar gedeeld worden.
U bent van harte uitgenodigd om woensdag
avond 27 maart mee te wandelen! We ver
zamelen bij de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64, 
Aalten en starten om 18.30 uur. Opgeven is 
niet nodig, u/je kunt gewoon aansluiten.

 
Wilma de Jong, Jolanda Wevers  

en Heidi Ebbers

Gebedsgroep  
woensdag 27 maart
Elke laatste woensdag van de maand komt 
om 19.00 uur een groepje mensen samen in 
het Jongerenhuis aan de Ludgerstraat 66 om 
te bidden. We leggen voor aan God wat op 
ons hart ligt. Er is altijd genoeg om voor te 
bidden. Even voor half acht sluiten we af.
In de Stille Week, op woensdag 27 maart, is 
er om 19.00 uur de mogelijkheid om samen te 
bidden in de stilteruimte onder de toren van 
de Oude Helenakerk.
Graag tot dan!

Folkert de Jong,  
Elizabeth van Deventer 

Kom, ga mee, geef ieder een hand 
Samen bouwen aan een nieuw land 
Het rijk van God ligt diep in je hart 
Vandaag begint een nieuwe start

 
Aan deze woorden uit het lied ‘Kom, ga mee’ 
moest ik denken toen ik het verzoek kreeg om 
mee te werken aan de kalender van de Protes
tantse Kerk voor de Veertigdagentijd. In deze 
periode denken wij aan de lijdensweg die Jezus 
heeft afgelegd. We worden dan stilgezet bij het 
Joodse volk, waaruit Jezus voortkwam. En bij de 
verbondenheid met dit volk, dat op weg naar het 
beloofde land veertig jaar door de woestijn moest 
trekken.

Jezus was door en door Joods. Dat vergeten wij 
nog weleens in onze christendommelijkheid. 
Die vergeetachtigheid leidde tot kruistochten, 
pogroms en de Holocaust. In het boek Christelijke 
theologie na Auschwitz beschrijft Hans Jansen 
dat Himmler, de rechterhand van Hitler, ooit zelfs 
kernachtig zei: ‘Wij maken af wat de kerk niet 
heeft voltooid.’
Jacob Revius schreef in het gedicht ‘Hij droeg 
onze smarten’ (1630):
 
’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,  
noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht,  
noch die versmadelijk u spogen in ’t gezicht (…)
Wij allen, mensen door alle eeuwen heen, 
kruisigen Christus. 
 
Toch worden we uitgenodigd om op weg te 
gaan. We hoeven ons niet gedeisd te houden, 
met schaamrood op de kaken. Nee, integendeel: 
‘Kom, ga mee!’ Wij mogen geloven in een god
delijke werkelijkheid die niet terugziet, maar juist 
vooruitkijkt.
En dat is omdat Jezus voor ons allen – dus voor 
jood, moslim, hindoe, boeddhist, christen of niet
gelovige – de verpersoonlijking is van de mens 
die God bedoeld heeft. Jezus is het teken dat God 
ons niet aanspreekt op wat geweest is, maar kijkt 
naar wat komen gaat. Dat heet genade.
Jezus zegt tegen ons allemaal: ‘Kom, ga mee.’ 
Ga mee op weg. En op weg gaan met Jezus 

houdt in dat we ons leven afstemmen op wat ten 
diepste met het menselijk leven bedoeld is.
Daarmee raken we aan de kern van ons bestaan: 
leven met het oog op de ander. In het mooie 
woord ‘altruïsme’ zit het Latijnse woord alter. 
Dat betekent ‘de ander’. Wie het leven van Jezus 
overziet, komt tot de conclusie dat Hij er alleen 
was voor de ander. In de Bijbel struikel je over 
voorbeelden hiervan. 
Zó is de schepping bedoeld: leven met het oog op 
de ander. Het leven dat ons leert om van onszelf 
af te zien. Het leven dat gericht is op respect. Dat 
wars is van wraak, vooringenomenheid en lief
deloosheid, maar wortelt in barmhartigheid en 
liefde. 
Wanneer we dat toch eens met elkaar hadden 
verstaan, was het nooit tot zo’n explosie van 
geweld gekomen in het MiddenOosten en in 
Oekraïne, of in welk ander land ter wereld ook.
‘Ga mee’, zegt Jezus. Ga mee op weg naar een 
wereld waarin gerechtigheid woont, waarin een 
einde komt aan alle verschrikkelijke vormen van 
discriminatie. Dat betekent de weg van liefde, 
belangeloosheid en zelfverloochening. Christus 
volgen betekent de kruisweg gaan. Maar die weg 
loopt niet uit op de dood, maar op het nieuwe 
leven. Ga je mee?

Rob Visser,  
emeritus predikant in Vuren

bron: petrus.protestantsekerk.nl  

Leven met het oog op de ander
 
Jezus was de mens zoals God die bedoeld had.  
Maar wat betekent dat precies op weg naar Pasen?



9

Bijzonder is de medewerking van 
een koor dat is samengesteld uit 
leden van het Oost Nederlands 
Kamerkoor. Het is een bijzonder 
koor dat al twee keer eerder heeft 
meegewerkt. Zij hebben in hun 
repertoire liederen die door de 
Oekraïners herkend worden vanuit 
hun eigen traditie. Het koor kreeg 
bovendien veel waardering omdat 
de Oekraïners genoten van de voor 
hen zo goed verstaanbare teksten.
In de Oosterse kerk zijn iconen van 
groot belang. En sinds afgelopen 
Kerst beschikken de Oekraïners in 
Dinxperlo, Aalten en Bredevoort 
over hun eigen icoon. Deze is apart 
voor hen gemaakt door Marian van 
Delft uit Neede. Het spreekt vanzelf 
dat deze icoon een centrale plaats 
zal krijgen. Deze icoon is in de kerst
viering van afgelopen december in 
de St. Joriskerk in Bredevoort geze
gend met de woorden:
‘Heer God, U bent tot ons gekomen 
in Jezus Christus. U hebt uw woord 
gegeven ‘Ik zal er zijn’. Uw aanwe-
zigheid licht op, op deze dag. Zegen 
de mens die is als Maria, moeder 
Gods die zich beschikbaar stelt, 
zegen de mens die is als Jezus en uw 
wil doet, zegen deze icoon opdat de 
mens die in geloof deze icoon aan-
schouwt gezegend zal zijn.’
 
Deze prachtige icoon is telkens voor 
twee weken te gast bij een van de 
Oekraïense huishoudens in Dinx

perlo, Aalten of Bredevoort en is 
op deze manier een symbool van 
verbondenheid.  
In de afgelopen vieringen is er 
steeds voorgegaan door enkele 
voorgangers vanuit de verschillende 
kerkgemeenschappen die verenigd 
zijn in de Diaconale Hulpverlening 
in de gemeente Aalten. Dit keer zal 
de bijzondere oecumenische dienst 
geleid worden door pastor Jos 
Droste en een voorganger vanuit de 
protestantse kerken. 
In aansluiting op de dienst is er een 
samenzijn in gebouw Elim naast de 
Oude Helenakerk. Ook daar bent 
u van harte welkom. Er is dan ook 
de mogelijkheid om van de lekker
nijen te genieten die de Oekraïners 
hebben bereid. Naar goed  Oekraïens 
gebruik wordt er eten meegebracht 
naar de paasviering. Dit eten wordt 
eerst in de kerk opgesteld waar het 
gezegend wordt. 
Daarna wordt het gedeeld met 
alle aanwezigen. We hebben de 
afgelopen keren gemerkt dat het 
gewaardeerd wordt dat ook vanuit 
onze kerken iets lekkers wordt mee
gebracht. Iets voor bij de koffie of 
iets voor de lunch. Dit mag in de 
kerk neergelegd worden zodat het 
gezegend wordt, maar het mag ook 
vooraf naar Elim worden gebracht. 
We hopen dat velen deze dienst 
met ons mee zullen vieren.

 
de voorbereidingscommissie

Paasviering met Oekraïners
Foto: aangeleverd

 
Het Oosters-Orthodoxe paasfeest valt dit jaar op 5 mei. 
Daarom vieren we op zondag 5 mei om 09.3 0uur in de 
Oude Helenakerk in Aalten de paasviering met en voor 
de Oekraïense gasten in Dinxperlo, Aalten en Bredevoort. 
Samen zijn en in verbondenheid het feest van de opstanding 
vieren. Nu de oorlog voortduurt wordt het al de vijfde keer 
dat vanuit de gemeenschappelijke kerken in Bredevoort, 
Dinxperlo en Aalten een dienst wordt georganiseerd met en 
voor de Oekraïense gasten.

 Stichting Restauratiefonds 
voor de Oude Helenakerk op de Markt in Aalten

Wandeltocht
 
Datum:  zondag 24 maart 2024 
Afstanden:  ca. 8 km. en 12 km 
Start:  tussen 11.00 – 13.30 uur 
Plaats:  Dorpshuus IJzerlo gem. Aalten, Thijsweg 19, 7122 KH

De tocht gaat door IJzerlo,  
Heurne en De Heurne, 
pauzeplek(ken) aanwezig.

 
Stichting Restauratiefonds  

voor de Oude Helenakerk  
te Aalten

 
srfharm@hotmail.com,  
tel. 06  5080 4060  
www.restauratiefondsaalten.nl 
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Voorjaarsmiddag
De voorjaarsmiddag wordt dit jaar gehouden op 
dinsdag 16 april in ‘t Romienendal. Vanaf 14.00 
uur bent u welkom, om 14.30 uur begint het 
programma.
Na een welkomstwoord van onze voorzitter, 
Rinske Jentink, vertelt Gerda Marsman over haar 
wereldreizen, ‘Marsmannetje op de fiets’
Alle zeventigplussers krijgen een uitnodiging. 
Graag voor 9 april opgeven bij uw bezoekmede
werker of bij een van de bestuursleden.
We hopen op een gezellige middag. 

Ook dit jaar verzorgt de bezoekdienst namens 
onze gemeente de paasattenties voor de tachtig
plussers en zieken. Deze keer hebben wij gekozen 
voor een plantje, een kalanchoë. De afbeelding 
op de paaskaart is geschilderd door Willy Balke
Wevers en Netty Hengeveld heeft er een passend 
gedicht bij geschreven. Ben Lammers zorgde voor 
de opmaak van de kaart.
In Elim stonden maandag 18 maart 680 plantjes 
klaar, en 29 contactpersonen kwamen de atten
ties ophalen om ze onder hun medewerkers te 
verdelen. De medewerkers brengen op hun beurt 
de attenties in de loop van de week naar de 
zieken en ouderen in hun wijk.
Namens de bezoekdienst wens ik iedereen een 
goed Pasen toe,

Joke Rutgers

Grondtoon
Even rustend op de takken
van een gekromde mosterdboom
bezingen zij – al voor het eerste ochtendgloren -
een nieuwe werkelijkheid,
een ongedachte mogelijkheid,
een wakker geworden droom.
Al in het donkerste uur laten zij
kloek dat kleine liedje horen
dat opwelt uit het kleinste zaadje
van de hoop, van teer beminnen,
van opstaan en opnieuw beginnen.
Zo zingen zij het hart van deze wereld binnen
en wekken zij die ene grondtoon
van dat nooit aflatende refrein:
IK ZAL ER ZIJN!

Netty Hengeveld 

Amaryllis
 

In december 2022 bracht onze bezoekmede
werkster een amaryllisbol als kerstattentie. 
Wij genoten in januari 2023 van drie bloem
stelen met elk 6 prachtige bloemen. Met 
op internet opgedane kennis hebben we de 
bol over gehouden en eind december weer 
opgepot. En kijk eens we genieten opnieuw 
van een steel met prachtige bloemen en zelfs 
een tweede in de knop. 
 
Bedankt en alle waardering voor het werk en 
de inzet van alle bezoekmedewerkers!

 
Wilma Winkelhorst 

Paasattenties 
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Pasen op de Markt in 
Aalten 31 maart 2024
Ook dit jaar willen we in aansluiting op onze dien
sten vanuit de verschillende kerken samen naar 
de Markt optrekken om elkaar om 11.00 uur te 
ontmoeten en samen te vieren dat Jezus is opge
staan. We willen samen drie paasliederen zingen 
en er zal een korte overdenking zijn. De dienst in 
de Zuiderkerk zal om 09.30 uur beginnen, zodat 
ook de mogelijkheid er is om op tijd op de Markt 
te zijn. In de Oude Helenakerk is er een oecu
menische dienst samen met de Rooms Katho
lieke gemeenschap om 09.30 uur Ook vanuit de 
Christelijke Gereformeerde kerk, de Euregio Chris
tengemeente en de Christen Gemeente De Mei
berg zullen mensen na hun dienst naar de Markt 
komen. We hopen op een grote opkomst en een 
inspirerend moment om met zoveel mensen onze 
vreugde om de opgestane Heer te delen.

Namens het Beraad van kerken,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Pasen in de Zuiderkerk: LeF-dienst 09.30 uur met A’Rise 

Can you feel it?
Jezus is opgestaan!
Dat kun je vieren.
Dat kun je geloven of niet.
Je kunt het leren als een feit.

Sommigen kunnen argumenten geven 
waarom ze het geloven. Anderen malen daar 
niet om. We zeggen ook wel: is Jezus in je 
hart? Leeft hij daar? Dat gaat al wat verder 
dan een feitje dat je wel of niet gelooft.

Maar wat voel je 
dan precies? Wat 
voel je bij Pasen? 

 
Die vraag stellen we nu aan iedereen en we zijn 
erg benieuwd naar jullie antwoorden!
 
Stuur die antwoorden naar folkert.j.de.jong@
gmail.com, dan nemen we dat (anoniem) mee in 
de dienst. Het wordt een prachtig feest.
A’rise speelt, en we beginnen wat eerder:  
09.30 uur, want na die tijd is er om 11.00 uur  
de viering op de Markt.  
Tot dan!

ds. Folkert de Jong

10.00 uur
ZUIDERKERK  
Ludgerstraat 64
Aalten

Voorganger: Anneke Wattel, kerkelijk werker
Verder werken mee:  Harry van Wijk orgel/piano,  
koperensemble De Eendracht, commissieleden
en bewoners van Estinea 

Regenboogdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

thema:

Knoopdienst
PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

Regenboog

Van harte 
welkom!

ZONDAG
14 APRIL

voor iedereen, 

met of  zonder

beperking

Op reis…

Knoopdienst: Op reis …
Ik ga op reis en ik neem mee ……. dat is het bekende geheugenspelletje 
dat vaak gespeeld wordt. Wat neem jij mee? Als je naar je werk gaat, naar 
school, bij familie op bezoek, of met vakantie. In de Regenboogknoopdienst 
op 14 april gaan we met dit thema aan het werk. 
Voorganger is onze kerkelijk werker Anneke Wattel.
De muziek wordt verzorgd door Harry van Wijk en een kopergroep van 
De Eendracht. Bewoners van Estinea en commissieleden werken ook mee om 
er een fijne dienst van te maken.

Je bent welkom in de Zuiderkerk op zondag 14 april 2024. 
Inloop vanaf 09.30 uur. De dienst begint om 10.00 uur 

 
de knoopdienstcommissie
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Oecumenisch ochtendgebed
Elke donderdagochtend (behalve de eerste don
derdag van de maand) is de Oude Helenakerk 
van 09.00  09.30 uur geopend voor het ochtend
gebed. In deze viering wordt het morgengebed 
gebeden en gedeeltelijk gezongen. 

• Donderdag 28 maart 2024 
• Donderdag 11 april 2024

Ochtendbezinning
Elke eerste donderdagochtend van de maand is 
de Oude Helenakerk geopend van 09.00  09.30 
uur voor een moment van bezinning. Even voor 
09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige 
pastor met een gebed afgesloten. 

• Donderdag 4 april 2024

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de 
deuren voor een inloopochtend van 09.00  11.00 
uur. Er is een team van gastvrouwen, en ook 
een van de pastores is aanwezig. Een kop koffie 
of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 

WEL 
KOM

Maart 2024 
Vrijdag 22 Psalm 118:   116 
Zaterdag 23 Psalm 118: 1729 
Zondag 24 Marcus 11:   111 
   Palmzondag 
 
Maandag 25 Psalm 2 Maria Boodschap 
   (Lucas 1:26-38) 
Dinsdag 26 Psalm 40 
Woensdag 27 Marcus 14:   111 
Donderdag 28 Marcus 14: 1231 
   Witte Donderdag 
 
Vrijdag 29 Marcus 14: 32 – 15: 47 
   Goede Vrijdag 
Zaterdag 30 Jeremia 33: 111 
   Stille Zaterdag 
Zondag 31 Marcus 16:18 
   Eerste Paasdag

 April 2024 
Maandag 1 Marcus 16:920 
   Tweede Paasdag 
Dinsdag 2 Jeremia 33: 1218 
Woensdag 3 Jeremia 33: 1926 
Donderdag 4 Deuteronomium 1:  118 
 
Vrijdag 5 Deuteronomium 1: 1933 
Zaterdag 6 Deuteronomium 1: 342:1 
Zondag 7 Deuteronomium 2:   215 
 
Maandag 8 Deuteronomium 2: 1625 
Dinsdag 9 Deuteronomium 2: 2637 
Woensdag 10 1 Johannes 1: 17 
Donderdag 11 1 Johannes 1: 8  2: 2 
Vrijdag 12 1 Johannes 2: 3 11 

22 - 24 maart

Het evangelie van Palmzondag zingt: ‘Hosanna’, 
dat is een citaat van Psalm 118:2526.

25 maart

Het is negen maanden voor Kerstmis. Daarmee 
vallen dit jaar twee belangrijke momenten in één 
week samen: dat Gods Zoon wordt verwekt (Psalm 
2) en dat Hij wordt opgewekt (Pasen). Luther wist 
het feest van MariaBoodschap naar waarde te 
schatten, zodat hij het voor de Reformatie heeft 
behouden.  

26 - 29 maart

Alle psalmen gelden traditiegetrouw als de 
gebeden van de messias. Dat geldt in het bij
zonder voor Psalm 40, die Jezus in de mond wordt 
gelegd in Hebreeën 10:510. In het vervolg van de 
Goede Week lezen wij het lijdensverhaal volgens 
Marcus.

30 maart - 3 april

Jeremia 33 is dit jaar aangewezen als lezing in de 
paasnacht. Het hoofdstuk brengt God lof en dank 

om het herstel van Jeruzalem en de heerschappij 
van de zoon van David. Op de eerste twee paas
dagen lezen we van Christus’ opstanding, zowel 
het oorspronkelijke slot van het Marcusevangelie 
als een later toegevoegde afsluiting.

4 - 9 april

Het boek Deuteronomium stelt het leven in het 
land van belofte in het vooruitzicht. In de eerste 
hoofdstukken blikt Mozes terug op de tocht door 
de woestijn, vanaf de Horeb tot aan de oever 
van de Jordaan, ‘veertig jaar na het vertrek uit 
Egypte’ (vers 3). Een passend boek voor de weken 
na veertigdagentijd en Pasen.

10 - 18 april

De eerste Johannesbrief is een geliefd Bijbelboek 
in de paastijd. Het onderricht ons in paaslicht en 
liefde, zoals de profeet Micha getuigt: ‘Hij zal ons 
onderrichten, ons de weg wijzen’ (Micha 4:2). De 
lezingen van deze week cirkelen om derde paas
zondag heen. Dan komen ze volgens het oecu
menisch leesrooster allemaal bijeen: Micha 4, 
Psalm 4 en 1 Johannes 1.

Neem en lees

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente:
 
 fam. Korten, Lurvinksteeg 3a
 fam. Ter Maat, Brederostraat 11
 mevr. Tolkamp, Smitskamp 58
 Steven en fam. Boer, ’t Slaa 81
 mevr. Klaverter Vrugt, De Hare 148 
 fam. Vosseberg, Europaweg 41 
 mevr. LuitenVerschoor, Haartseweg 29

Bloemengroet Aalten Kinderen
Oppasdienst (0-4 jaar) en 
 kindernevendienst (4-12 jaar)
In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en 
kinder nevendienst. Wanneer er in twee kerken 
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppas
dienst en kinder nevendienst in de Zuiderkerk 
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk 
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten 
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website 
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’. 
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas en 
kinder nevendienst. De oppasdienst is in de 
Zuider kerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk  
in het keldertje van Elim. 
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Zondag 24 maart 2024 
Palmzondag 
  Oude Helenakerk 
09.30 uur:  ds. F. de Jong 
collecte: Missionair werk en Kerk

 Zuiderkerk
10.00 uur:  mevr H. Ebbers  Kliederkerk,  
 Palmpasen, inloop vanaf 09.30 uur
 

Donderdag 28 maart 2024 
Witte Donderdag
 
 Oude Helenakerk 
19.30 uur:   ds. F. de Jong,  

viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 29 maart 2024 
Goede Vrijdag
   HelenaHuis 

R.K.-viering rond het Kruis
15.00 uur:  pastor J. Droste en dhr. H. de Graaf

 Oude Helenakerk
19.30 uur:  ds. E. van Deventer
 

Zaterdag 30 maart 2024 
Stille Zaterdag
  Oude Helenakerk
21.00 uur:  ds. E. van Deventer

Zondag 31 maart 2024 - Pasen
  Oude Helenakerk 
09.30 uur:   ds. H.J. Zeldenrijk  

en dhr. H. de Graaf,  
oecumenische viering

collecte: Werelddiaconaat en Kerk

 Zuiderkerk
09.30 uur:   ds. F. de Jong,  

LeF-dienst m.m.v. A’Rise
collecte: Werelddiaconaat en Kerk

Zondag 7 april 2024  
Tweede zondag van Pasen
  Oude Helenakerk 
09.30 uur:   ds. Anne van Voorst,  

ds. Folkert de Jong en Jos Droste,  
oecumenische paasviering

collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

 Zuiderkerk
09.30 uur:   ds. H.J. Zeldenrijk  Liturgische 

dienst m.m.v. Excelsior Barlo
collecte:  Nederlands Bijbelgenootschap  

en Kerk 

Zondag 24 maart 2024 
Palmzondag 

 St. Joriskerk 
10.00 uur:  ds. A.G. Endeveld  Palmpasen 
collecte:  Diaconie en Kerk
 

 
 
 

Donderdag 28 maart 2024 
Witte Donderdag
 
 

St. Joriskerk
19.30 uur:  ds. A.G. Endeveld,  

viering Heilig Avondmaal

 
Vrijdag 29 maart 2024 
Goede Vrijdag
 
 St. Joriskerk
19.30 uur: commissie erediensten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 31 maart 2024 - Pasen

 St. Joriskerk 
09.30 uur:   ds. A.G. Endeveld en dhr.  

J. Wessels, oecumenische viering 
collecte:  Diaconie en Kerk

 
 
 
 
 
Zondag 7 april 2024 

 St. Joriskerk 
09.30 uur:  ds. K. Datema Varsseveld 
collecte: Diaconie en Kerk

Zaterdag 23 maart 2024

Stegemanhof
19.00 uur:  ds. P. Speelman
 
Beth San
19.00 uur:  ds. D. van der Wal

 
 
 
Donderdag 28 maart 2024 
Witte Donderdag
Stegemanhof
19.00 uur:   ds. H.J. Zeldenrijk,  

viering Heilig Avondmaal

Beth San
19.00 uur:   ds. P. Speelman,  

viering Heilig Avondmaal
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 30 maart 2024 
Stille Zaterdag

Ambthuis Bredevoort
18.00 uur:   ds. A. Endeveld,  

viering Heilig Avondmaal

Stegemanhof
19.00 uur:   mevr. M. Rots,  

m.m.v. Ouderenkoor

Beth San
19.00 uur: dhr. B. Brethouwer
 
 
 
 
 
Zaterdag 6 april 2024

Stegemanhof
19.00 uur:  ds. C. Maris
 
Beth San
19.00 uur: mevr. R. Jentink

Kerkdiensten  
Bredevoort  

Kerkdiensten Aalten Weeksluitingen 
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Geboren
Hoera! Op 21 februari is Lune Marlijn geboren. 
Lune is de dochter van Pieter Rensink en Leon
tien Balke en het zusje van Robine en Dione. Ze 
wonen aan de Ludgerstraat 73. Ze zijn heel blij 
met haar. Op het kaartje staat: ‘Wens, Wonder, 
Werkelijkheid.’ Van harte gefeliciteerd met de 
geboorte van Lune. Een prachtig, mooi en groot 

wonder! We wensen jullie heel veel geluk, plezier 
en zegen toe met elkaar.

Huwelijksjubileum
Op 29 maart zijn Johan Scholl en Ada Scholl
Klompenhouwer, ‘t Slaa 61, 50 jaar getrouwd. Ze 
zijn God dankbaar dat ze al zoveel jaren samen 
mogen zijn. Ze zullen dit samen met familie en 
vrienden vieren. Op de kaart staat: ‘Liefde verme-
nigvuldigt zich als je het deelt.’ We wensen jullie 
een heel fijn feest toe en Gods zegen.

Verhuisd
Mevr. Willemien HouwersKlein Hesselink is ver
huisd van de Heijinkdijk 1 naar de Vredensehof, 
Vredenseweg 81/A, 7101 LM Winterswijk. 
Dhr. Bennie Vreemann is verhuisd van de Vondel
straat 20 naar de Willebrordhof, Willebrord 
straat 86, 7121 DR Aalten.

Mevr. Thea Klaverter Vrugt, De Hare 148, ver
huist naar de Mariënhof, appartement 4, Lievel
derweg 22, 7131 MC Lichtenvoorde.
We wensen allen een goede en gezegende tijd 
toe in hun nieuwe woning en bovenal Gods nabij
heid. Een kaartje of bezoekje wordt zeer op prijs 
gesteld.

Overleden

Na een periode van ziekte is op 9 maart mevr. 
Janny KampshofKempers, Huygensstraat 16, 
overleden. Ze is 75 jaar geworden. We wensen 
haar man Leo, de kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte toe bij dit verlies.

Hartelijke groeten, 
Anneke Wattel-de Vries

In de komende weken hopen de volgende 
 gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren:

23 mrt  dhr. H.W. Hoftijzer 
Essinkweg 12, 7122 JN

24 mrt  dhr. J.W. Luimes 
Keizersweg 64, 7121 GS

24 mrt  dhr. D.J.J. te Loo 
Neptunus 32, 7122 XW

25 mrt  mevr. B.A. AssinkMigchelbrink 
Gravenpad 30, 7061 CZ Terborg

26 mrt  dhr. F.W. Aalbers 
Grote Maote 15, 7123 CA

26 mrt  mevr. D.W. MeinenLammers 
Lankhofstraat 24, 7121 CK

26 mrt  dhr. L.C. Bolt 
Halteweg 22, 7122 MC

27 mrt  mevr. H. HeersinkHeinen 
Ludgerstraat 35/04, 7121 EG

27 mrt  mevr. A.D. BoesveldWevers 
Ludgerstraat 33/05, 7121 EG

27 mrt  mevr. G.J.W. van EerdenLensink 
Hofstedeweg 2, 7122 PS

27 mrt  mevr. D.W. PenningsDeunk 
Ludgerstraat 21/04, 7121 EG

29 mrt  mevr. S. Houwersvan Eerden 
Lichtenvoordsestraatweg 25, 7121 AB

29 mrt  dhr. J.C. Jansen 
Eligiusstraat 51, 7121 EB

30 mrt  mevr. B.H. KnuversLammers 
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk

30 mrt  mevr. A.H. Arentsen 
Ludgerstraat 19/07, 7121 EG

30 mrt  dhr. J.W. Hartemink 
Varsseveldsestraatweg 26, 7122 CC

31 mrt  mevr. H.G. MeinenLuijmes 
Boomkampstraat 3, 7121 EP

31 mrt  dhr. W.H. Houwers 
Ludgerstraat 19/03, 7121 EG

31 mrt  dhr. J.J. Ebbers 
Manschotplein 17, 7121 BL

  1 april  dhr. G. Piek 
Barloseweg 5, 7122 PS

  1 april  dhr. B.K. Hoftijzer 
Richterinkstraat 1, 7122 ZA

  1 april  mevr. W.M. NijenesNellestein 
Heuvelweg 6, 7122 NK

  2 april  mevr. M.M. Luijmesvan Asperen 
Keurkamer 10/105, 7071 RA Ulft

  2 april  mevr. G.J. te BokkelKämink 
Thijsweg 13, 7122 KH

  2 april  dhr. H.J.G. Korten 
Lurvinksteeg 3/A, 7122 KA

  2 april  mevr. J.R. HoftijzerStarink 
Molenkamp 40, 7121 WE

  3 april  dhr. L. Mekking 
Smitskamp 19, 7121 HM

  3 april  mevr. G.D.G. van HerwijnenRusink 
Manschotplein 25, 7121 BL

  4 april  mevr. H. PrinsBeeks 
Koeweide 110, 7121 EK

  4 april  mevr. E.G. KirkskothenVreeman 
Damstraat 37, 7121 AX

  5 april  dhr. A.Th. Jansen 
Eligiusstraat 87, 7121 EC

  5 april  mevr. A.M. WamelinkMeinen 
Prinsenstraat 1/S, 7121 AE

  5 april  dhr. H.J.P. Moolenaar 
Varsseveldsestraatweg 22/A, 7122 CC

  5 april  dhr. P.G.P. Zomer 
Stationsstraat 14, 7122 AS

  6 april  mevr. H. HoogendijkHuizinga 
Frankenstraat 26, 7122 ZS

  6 april  dhr. H. Hoftijzer 
Molenkamp 40, 7121 WE

  7 april  dhr. J.G. Hoftijzer 
Rengelinkweg 4, 7122 JW

  7 april  mevr. J.A. HillenVeerbeek 
Klokkemakersweg 18, 7122 KB

  7 april  mevr. A.A. HaringDelwell 
Harberskamp 12, 7122 AX

  7 april  mevr. G.J.D.M. Kemperman 
Frankenstraat 105, 7122 ZS

  8 april  mevr. A. FolkertsWigboldus 
Geurdenstraat 75, 7122 CG

  8 april  dhr. B.J. Heinen 
Kemenaweg 49, 7122 XH

  8 april  mevr. J.G. ter HaarHoftijzer 
Tubantenstraat 29, 7122 CP

  9 april  mevr. H.E. LankhofKuenen 
Geurdenstraat 82, 7122 CG

  9 april  mevr. J.B. Westerveldte Paske 
Ludgerstraat 18, 7121 EM

10 april  dhr. G. Hobé 
Geurdenstraat 43, 7122 CG

 
Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. 

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

Kerkelijk werker pastoraat 
Dorpsstraat 16 
7136 LK Zieuwent 
tel. 0630660140 
anneke.wattel@pgaalten.nl

Anneke  
Wattel-de Vries

Wijk Zuid Scriba: Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883, smarli@kpnplanet.nl 
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Overlijden

In de vroege middag van 6 maart is in De Bette
kamp te Lichtenvoorde overleden: Gerda Johanna 
ColenbranderEenink, voorheen wonende aan de 
Möllenes in IJzerlo. Gerda is 87 jaar geworden. 
Vanwege mijn nascholing is de uitvaart op 13 
maart verzorgd door collega Netty Hengeveld. 
Elders in KerkVenster treft u haar in memoriam 
aan.

Zieken

Riek Tolkamp, Smitskamp 58, werd geopereerd 
en is al weer aardig op de been. Van Miep Korten, 
Lurvinksteeg 3a, IJzerlo, ontving ik bericht dat ze 
naar huis mocht en thuis verder zal revalideren. 
Fijn om weer thuis te zijn, lijkt mij. We bidden voor 
een zo goed mogelijk herstel. We bidden ook voor 
moed en levenskracht voor diegenen die te horen 

hebben gekregen dat herstel niet meer mogelijk 
is. Niet iedereen wil hier vermeld worden en dat 
respecteren we. Mocht u/jij te maken hebben met 
ziekte of tegenslag en een bezoek van mij op prijs 
stellen, laat mij dat dan alstublieft (eventueel via 
de bezoekmedewerker) weten.

Pastoraal wijkteam

Net voor het verschijnen van deze editie van 
KerkVenster, op dinsdag 19 maart, ontmoetten 
de leden het pastoraal wijkteam van ZuidPaars 
elkaar. Eventuele bijzonderheden zal ik in een vol
gend wijkbericht melden.

Vacatures

We zijn op zoek naar een bezoekmedewerker voor 
gemeenteleden die wonen aan Grote Maote op 
nummer 2 t/m 46 (even) en 130 t/m 156 (even).
Ook zijn we op zoek naar een bezoekmedewerker 
voor gemeenteleden die wonen aan de Keizers 
weg op nummer 64 t/m 90 (even) en 79 t/m 115 
(oneven).
Mocht u tijd kunnen en willen steken in het 
omzien naar elkaar, dan hoor ik dat graag!

Scholing

Maandag 11 maart en dinsdag 12 maart verbleef 
ik weer op Hydepark voor mijn verplichte nascho

ling. Twee intensieve dagen, waarin we met elkaar 
hebben nagedacht over de rol van predikant als 
intermediair tussen kerk en wereld. Op 22 en 23 
april is de volgende nascholing. Het gaat dan over 
de predikant als pastor. Tijdens de nascholing 
ben ik niet beschikbaar of bereikbaar. In geval 
van een (aanstaand) overlijden of crisispastoraat 
kunt u op deze dagen contact opnemen met mijn 
 collega Wilma de Jong.

Social media

Op mijn facebookpagina zet ik geregeld muziek 
en tekst van liederen om te oefenen voor de 
komende kerkdienst waarin ik voorga. Vriend
schapsverzoeken van gemeenteleden worden 
zonder uitzondering geaccepteerd!

Algemeen

Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag. Op andere dagen verzoek ik 
u mij alleen te bellen voor noodgevallen, zoals 
een (te verwachten) overlijden. Als ik in gesprek of 
vergadering ben, neem ik niet op, maar bel ik zo 
snel mogelijk terug. U kunt ook een boodschap op 
de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje 
sturen of mij mailen.

ds. Elizabeth van Deventer

Wijk Noord Scriba: Wim Bulsink, Oranjelaan 5, 7121 CA Aalten, 
tel. 0543-475541, wbulsink@kpnmail.nl

Predikant 
Hoge Es 6  
7122 ZC Aalten 
tel. 0610855041 
elizabeth.vandeventer@
pgaalten.nl

Elizabeth 
van Deventer

Huwelijksjubileum

Bert en Annie Vreman, Hogestraat 65, hopen 10 
april aanstaande hun 50jarig huwelijk te vieren 
samen met hun kinderen en kleinkinderen. Ze zijn 
dankbaar voor de liefde en de zegeningen die zij 
in al die jaren met elkaar mochten delen. Van 
harte geluk gewenst!

Zieken

Mevr. WamelinkMeinen, Prinsenstraat 1/5, is 
na een ziekenhuisopname weer terug in Den 
Ooiman, vanwaar zij binnenkort hopelijk weer 
snel naar huis mag terugkeren.
Dhr. Bennie Mateman, Geurdenstraat 72, zit 
helaas weer in de medische molen. Hopelijk slaat 
de behandeling goed aan.
Allen moed en troost gewenst! Ook met hen 
die hier niet genoemd (willen) worden en die te 
maken kregen met ziekte of rouw, leven we – bid
dend – mee. 

Overledenen

Na een periode van afnemende gezondheid is 
op 27 februari in de Mariënhof te Lichtenvoorde 

overleden: Berendina Johanna HoornenborgKlein 
Poelhuis. Dien is 86 jaar geworden. Ze was een 
lieve vrouw die dankbaar was voor zo veel dingen, 
maar bovenal voor haar kinderen, schoonkinderen 
en kleinkinderen. We hopen dat jullie in jullie 
gemis omringd zullen worden door de warmte van 
God en mensen. Elders in KerkVenster treft u haar 
in memoriam aan. De uitvaart is (vanwege mijn 
vakantie) verzorgd door college Anneke Wattel.

Contact

Wilt u graag eens met mij afspreken of zijn er 
andere vragen, neem dan gerust contact op via 
mail, app of telefoon: bij voorkeur op mijn werk
dagen maandag tot en met donderdag van 08.30 
tot 20.30 uur.
Aan huwelijksjubilea wordt aandacht besteed 
door de bezoekmedewerkers (en in de regel niet 
door de pastores). Wilt u echter wel graag dat uw 
jubileum vermeld wordt in KerkVenster, neem dan 
even contact op met de predikant/kerkelijk werker 
van uw wijk. Dan plaatst hij/zij een berichtje.
Wilt u een beroep op mij doen in verband met het 
voorgaan in een uitvaart, dan ontvang ik graag 
tijdig een telefoontje zodat we onze agenda’s 
met betrekking tot het tijdstip van de uitvaart en 
het rouwgesprek op elkaar af kunnen stemmen.

Alvast gezegende paasdagen gewenst.
Een groet in verbondenheid van 

Netty Hengeveld

Overleden

Op 9 maart is overleden Annie BulsinkBrummel 
man, Geurdenstraat 25, in de leeftijd van 88 jaar. 
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen van 
Annie Gods nabijheid toe in hun verdriet en 
gemis. 

Ziekenhuis

In het ziekenhuis in Groningen is opgenomen 
Albert Scholten, Zomerweg 3A. Wij wensen hem 
en alle zieken Gods kracht en nabijheid toe. We 
denken ook aan hen die in liefde om hen heen 
staan.

Geboren

Op 23 februari is Tobias geboren, zoon van Ben
jamin en Judith Veldhuizen en broer van Levi en 
Sef, Halteweg 14B. Van harte gefeliciteerd met 
Tobias die jullie zo dankbaar en blij maakt! 

Predikant  
Varsseveldse straatweg 39, 
7122 CB Aalten
tel. 0543478500
hendrikjan.zeldenrijk@
pgaalten.nl

Hendrik Jan  
Zeldenrijk

Kerkelijk werker pastoraat 
Beltrumseweg 36 
7151 EW Eibergen 
tel. 062213 1933  
netty.hengeveld@pgaalten.nl

Netty Hengeveld
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Verhuisd

Riek PenningsDeunk is verhuisd van Zuider
kruis 12 naar Ludgerstraat 214. Wij hopen dat 
u zich spoedig thuis zult voelen in deze nieuwe 
omgeving.
Goede paasdagen gewenst en een hartelijke 
groet, 

Hendrik Jan Zeldenrijk

Overlijden

Op 11 maart is overleden mevr. Johanna Hen
drika, Joke Lensink, voorheen Colenbrander, 
Landstraat 187. Joke is 73 jaar geworden. Wij 
wensen de nabestaanden sterkte toe in het 
gemis. 

Zieken

Mevr. Annie Vaags laat weten dat het herstel 
van haar been voorspoedig verloopt. Wij wensen 
haar toe dat dit zo blijft. Ze is dankbaar voor alle 
kaarten met beterschapswensen die zij heeft ont
vangen. Het heeft haar goed gedaan. 

Veel mensen hebben met ziekte in hun leven te 
maken. Langs deze weg willen wij allen die ziek 
zijn beterschap, een voorspoedig herstel, gene
zing en heling toewensen. Tevens ook moed, 
kracht en doorzettingsvermogen.
U allen en tevens ook allen die zorg hebben om 
of zorgen voor mensen die ziek zijn Gods voelbare 
nabijheid en zegen.
Ter bemoediging Psalm 46:2 NBV21:

 
God is ons een veilige schuilplaats,  
een betrouwbare hulp in de nood. 

Een extra groet aan allen die in het ziekenhuis 
opgenomen zijn of in een woonzorgcentrum of 
verpleeghuis buiten Aalten verblijven. Voor hen is 
het gemis van het vertrouwde dorp Aalten en de 
mensen soms groot.

Bezoekdienst

Er is goed nieuws te vermelden: mevr. Ineke 
KäminkMeijnen, is contactpersoon voor de Slaa 
borg geworden. Ineke, fijn dat je deze taak op je 
hebt genomen. Gods zegen hierbij toegewenst. 

Vacante secties

Sectie 23A, Lijsterbeslaan.
Sectie 28B Servatiusstraat, Willebrordstraat:
Voor informatie over bezoekwerk kunt u con
tact opnemen met de secretaresse van de 
 Protestantse Bezoek Dienst, mevr. Joke Rutgers: 
tel: 0543476368 of met mij.

Wijkdag 2024 

Voor de kerkdienst op de wijkdag zijn wij op zoek 
naar iemand die deze dienst muzikaal zou willen 
begeleiden. Aanmelden graag bij mij. 

Persoonlijk

Een vorige keer schreef ik al hoe bijzonder ik het 
vond dat mijn vriendin Ineke drie maanden als 
vrijwilligster op een Mercy Ships werkzaam is 
geweest. Een uitvoerig bericht over haar beleve
nissen vindt u elders deze editie.

Mocht u een (kennismakings)bezoek van mij op 
prijs stellen, dan kunt u dit doorgeven aan uw 
bezoekmedewerker of u belt, appt of mailt mij.
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag of don
derdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
Wilt u mij dringend spreken en/of heeft het 
spoed, dan mag u altijd bellen. 

Donderdag 4 april hoop ik bij de  inloopochtend 
aanwezig te zijn. Graag ontmoet ik u daar per 
soonlijk.

Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat, wijk NoordGeel,

Wilma de Jong

 
Wijk Kobus:  
23 juni, hamburger en veldquiz

Schrijf het alvast op: zondagmiddag 23 juni gaan 
we weer in de wijk barbecuen, met dit keer een 
heuse eigen variant van de pubquiz: een veld
quiz, omdat we op een veld zitten … Toegespitst 
op Kobus en muziek … Er valt wat te winnen.
Waar en hoe laat exact: dat laten we nog horen, 
we hebben even te gaan! Wie denkt, ik heb iets: 
een barbecueset, gemakkelijke stoelen, liters 
drinken, zin om uitnodigingen rond te brengen of 
wat dan ook, laat maar weten!

Baksel van liefde

Afgelopen weken is er ook weer een baksel van 
liefde uitgedeeld! De ontvanger was er erg blij 
mee.
Een baksel van liefde is voor iedereen in de wijk 
die een hart onder de riem kan gebruiken. Met 
andere woorden: iemand hoeft echt niet lid te zijn 
van de kerk, of te geloven in God. Het is voor alle 
leeftijden, wie dan ook in de wijk. Laat het weten.

 
ds. Folkert de Jong

 

Predikant 
Köstersweide 38,  
7121 HH Aalten 
tel.  0543450600, 

0610941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Folkert de Jong

Kerkelijk werker pastoraat 
Holtwiklanden 24 
7542 JN Enschede 
tel: 0622624190 
wilma.dejong@pgaalten.nl

Wilma de Jong
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Gerda  
Boswinkel-Geuvers 
 
~ Gerda ~  
 
geboren  
12 mei 1940 
overleden 
19 februari 2024 

Gerda werd geboren aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog in Haaksbergen. Je had 
veel talenten, maar die kon je niet direct ontwik
kelen. Later heb je gelukkig veel ingehaald.
Je had veel kanten! Je was lief en zorgzaam, maar 
ook kritisch en direct. Eigenwijs, maar ook mee
gaand. Helder in je hoofd, maar niet zwaar op 
de hand. Je hield van plagen en was bij vlagen 
ondeugend. Daarbij kon je onbedaarlijk lachen. 
Soms lachte je de zorgen weg, want je kon niet 
tegen ‘zwaar’.
De dag waarop je begraven werd was een spe
ciale dag. Op 26 februari 2024 was jij 64 jaar 
getrouwd met je echtgenoot Reint. Heb je dit zo 
gepland? Haar dochters herkennen haar daar wel 
in: Je hield er wel van om de dingen te regelen. 
Ook het afscheid zat al voor een deel in je hoofd. 
De kleindochters gingen wat doen, hoorde ik je 
al van tevoren zeggen, voordat je echt heel ziek 
en stervende was. Je dochter Nina schreef de vol
gende tekst in het bidprentje: ‘Naast creatief was 
je ook intelligent en politiek betrokken. Je was 
altijd duidelijk in wat je ergens van vond en als 
je iets niet wilde deed je het niet. ‘Da do’k nie,’  
was een gevleugelde uitspraak van je, die 
menigeen van ons regelmatig uit jouw mond heeft  
gehoord.
Je hebt voor heel veel mensen iets betekend. Veel 
meer dan je zelf ooit hebt kunnen bedenken. 
Velen kwamen regelmatig bij je langs voor het 
maken van een praatje of om hun hart te luchten. 
Gastvrij als je was, stond altijd de koffie klaar, 
soms al ruimschoots voordat het bezoek zich 
aankondigde.
‘Volg je eigen weg, doe wat goed voelt, maar 
houd ook rekening met anderen.’ Dat hebben je 
drie dochters Annette, Nina en Debby van jou en 
je man Reint geleerd. De woorden ‘dat kan niet’ 
kwamen niet in jouw woordenboek voor. ‘Wat je 
wilt kun je ook!’ was je motto. Je grote doorzet
tingsvermogen heeft je ver gebracht.
De bezoekers van dit afscheid hebben het brei
werk op en in de kaart gezien. Draden zijn een 
manier om ons met elkaar te verbinden, zichtbaar 
en onzichtbaar. Draden van wol, katoen. Haak
werk, breiwerk, linten om in boeken te leggen en 
de draden van emotie. Al die draden doen ons 
herinneren aan de manieren waarop we met jou 
verbonden zijn, De herinneringen staan nu in 
drie door jou gebonden boeken. Alles wie je was 
nemen we mee in ons hart en dragen je zo met 
ons mee. 
Zo’n zes jaar geleden ging je gezondheid lang
zaam achteruit. De laatste anderhalf jaar kreeg je 
het een na het ander. ‘Het gaat wel goed, maar 
ik ben zo moe’, zei je vaak. Ondanks alles bleef 
je optimistisch en positief. Je hoofd bleef tot het 
eind toe helder, met een bemoedigend woordje 
voor iedereen.

ds. Ada Endeveld 

Berendina Johanna  
Hoornenborg- 
Klein Poelhuis 
 ~ Dien ~  

geboren  
7 november 1937 
overleden  
27 februari 2024

Dien is net als haar zus Gerda geboren en opge
groeid in Vragender op een klein boerderijtje; de 
Peek. Na de basisschool heeft ze de huishoud
school gedaan. Daarna heeft ze zowel thuis als 
bij mensen in de buurt geholpen. Ook heeft ze bij 
café Van Lochem gewerkt. Dat vond ze mooi om 
te doen.
Ze heeft haar man Gerrit ontmoet op een school
feest. Ze zijn getrouwd in 1961 en in Barlo op 
boerderij Wensink gaan wonen. De schoon
moeder van Dien zorgde voor de dingen in huis: 
het huishouden en het eten en de kinderen en 
Gerrit en Dien zorgden vooral voor het achterhuis: 
de boerderij, de dieren. Samen met Gerrit werkte 
ze hard en hield ze van een feestje op zijn tijd. Ze 
vulden elkaar goed aan. Dien was volgzaam en 
bescheiden. Ze was heel gestructureerd, nuchter, 
tevreden en heel dankbaar voor alles wat ze had. 
Samen met Gerrit kreeg ze vier kinderen: Jan, 
Wim, Ina en Hans. 

Dien was een zorgzame en lieve moeder en oma. 
Ze zorgde goed voor zoon Jan, die extra zorg 
nodig had. De kinderen kwamen niets tekort en 
als ze uit gingen dan bleef Dien wakker tot ze 
weer thuis waren. Dan was ze gerust. De kinderen 
kregen alle ruimte om hun eigen weg te vinden. 
Ze vond het belangrijk dat iedereen ruim genoeg 
te eten had en daar zorgde ze dan ook voor. Ze 
hield veel van de kleinkinderen en heeft erg van 
ze genoten. Toen ze klein waren, paste ze veel op 
ze. Toen ze ouder waren, waren ze altijd van harte 
welkom.

Dien had verschillende hobby’s: handwerken, bor
duren, sokken breien en ook puzzelen, fietsen en 
tuinieren. Ze deed vrijwilligerswerk en vond het 
leuk om daarvoor bij de mensen langs te gaan. 
Ze hield van visite ontvangen en op visite gaan. 
Ze was heel hartelijk en gastvrij en je kreeg ruim 
voldoende eten en lekkers. Op deze manier liet ze 
haar liefde zien. Bij anderen op bezoek, was ze een 
stille genieter. Ze was niet heel aanwezig, maar ze 
genoot van de gezelligheid en de mensen die er 
waren. Ze vond het belangrijk om er altijd netjes 
en verzorgd uit te zien.
Ze sprak er niet veel over, maar ze vertrouwde 
haar leven lang op God en ervaarde ook zijn 
kracht in moeilijke tijden. De laatste jaren ging 
Diens gezondheid steeds verder achteruit. Ze 
vergat dingen, raakte verward, ging dementeren, 
en raakte steeds meer kwijt. Na een tijd van afne
mende gezondheid, heeft ze nu rust.

 
Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje

 
Anneke Wattel-de Vries 

Gerda Johanna  
Colenbrander-Eenink 
 
~ Gerda ~ 
 
geboren  
19 oktober 1936 
overleden  
6 maart 2024

Het leven van Gerda begon in Dale, vanwaar ze 
op tweejarige leeftijd verhuisde naar de Veldweg 
in IJzerlo. Ze was het elfde kind in het zestien (!) 
kinderen tellende gezin, waarvan één kindje 
vroegtijdig overleed.
Na de huishoudschool, ging Gerda aan het werk. 
Eerst bij haar zus, later in het kraamcentrum aan 
de Willemstraat. Toen haar werd voorgesteld om 
ook de opleiding te gaan doen, twijfelde ze niet. 
Na haar diplomering maakte ze zich geliefd in 
veel gezinnen in de wijde omtrek van Aalten. 
Voorafgaand aan haar opleiding ontmoette ze 
Johan Colenbrander. Dat hij op de avond voor 
haar vertrek naar Arnhem voor haar deur stond, 
maakte indruk. Op 19 februari 1964 trouwden ze 
en betrokken ze een huis in de Heelweg bij Varsse
veld. Ze pakte er na een tijdje haar werk weer op 
tot de kinderen werden geboren: Linda, Thea en 
Ronald.
Eind jaren ’70 had Gerda de pech dat ze werd 
aangereden. Ze hield er een schedelbasisfractuur 
aan over. Niet veel later werden ze genoodzaakt 
om uit te kijken naar een andere woning. Deze 
werd gevonden aan de Möllenes in IJzerlo. Daar 
had ze – naast de zorg voor het gezin  enkele 
werkhuizen. Daarnaast bekommerde ze zich om 
de mensen die dat nodig hadden: ‘I’j mot der 
waen veur anderen, ongeacht wie.’ 
Ook genoot ze enorm van de kleinkinderen, van 
haar koor ‘Vriendschap’, van zwemmen met de 
zwemgroep en van kleine dingen. Een hoogte
punt was de reis naar Israël met Johan. Na zijn 
overlijden op 21 oktober 2011 had ze veel steun 
aan de kinderen en kleinkinderen en anderen, 
maar toch zeker ook aan haar geloof. Zo schreef 
ze in een boekje: 

Soms gaat de hemel even voor je open
en glanst een lichtstraal op je pad.
Verrast … herken je hen die naast je lopen,
op reis als jij en naar dezelfde Stad.

Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk: het 
begon op 22 januari 2023 met een heupfractuur, 
waarna ze een hartinfarct en een herseninfarct 
doormaakte. En zo ging ze van het ene zieken
huis naar het andere en van het ene verpleeghuis 
naar het andere. Maar gelukkig kwam ze sinds de 
vroege zomer helemaal tot rust op De Bettekamp.
We wensen de kinderen, kleinkinderen en familie 
Lichtstraaltjes toe op hun pad.

Netty Hengeveld 

In memoriam
17
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Zij schrijft: 
De missie van Mercy Ships is ernaar te streven 
om het voorbeeld van Jezus te volgen en hoop en 
genezing te brengen naar de vergeten armen.
De kernwaarden: God lief te hebben, anderen 
liefhebben en dienen, integer zijn en in alles 
streven naar uitmuntendheid, zijn daarbij het 
uitgangspunt.
Persoonlijk zijn bovenstaande zaken nogal een 
uitdaging met veel vallen en opstaan maar dat 
geldt voor veel mensen denk ik. Toch is het fijn dat 
zoveel mensen uit alle delen van de wereld hier 
hetzelfde doel nastreven. En te zien dat mensen 
een betere toekomst krijgen en weer mee kunnen 
doen in de maatschappij (zonder uitgesloten te 
worden vanwege hun uiterlijk) maakt dat het 
werken hier veel voldoening geeft. En bidden 
helpt, dat is hier in praktijk een feit.
Middels een groepsapp werden familie, vrienden 
en collega’s op de hoogte van haar leven aan 
boord van het schip. Graag deel ik een compilatie 
van haar appjes.
 
Oktober: 
Na een zenuwslopende reis, op zondagavond 
laat aangekomen op de Global Mercy. De eerste 
dag wordt door de nieuwkomers doorgebracht 
met oriëntatie en veiligheidsinstructies en een 
tour over het schip. Behalve het hospitaal is er 
ook een restaurant, een café (no alcohol), een 
bieb, een school, een zwembad(je) en zijn er 
sportfaciliteiten.

Het is een komen en gaan van mensen, maar 
alles loopt supergeorganiseerd. Er werken mensen 
vanuit alle werelddelen en de voertaal is Engels.
Ik werk op afdeling plastische chirurgie en soms 
op de afdelingen algemene chirurgie of de kaak 
en gelaatschirurgie. Iedereen ligt door elkaar; 
mannen, vrouwen en kinderen. Daarnaast zijn 
ook de begeleiders en de baby’s/peuters van 
de vrouwelijke patiënten aanwezig en ook de 
lokale ploeg vrijwilligers; de mensen die tolken 
en helpen. Er wordt gezongen, gedanst, gespeeld, 
gehuild … en verpleegd.

November: 
Una kushe (Hallo allemaal). Na bijna twee weken 
van veel werken en mijn draai vinden begint het 
een beetje te landen allemaal. De werkweek 
is minstens vijf dagen met alle diensten. De 
patiënten zorg is erg intensief en lange operaties 
zijn geen uitzondering. Aan boord is van alles te 
doen. Zondagsavonds is ‘Dutchie Night’; dan kan 
ik weer even Nederlands kletsen.
 
Aw di body?  hoe gaat het? 
Hier gaat het steeds beter, ik weet nu zo’n beetje 
alles te vinden. Vorige week zondag ben ik naar 
het Hope Centre geweest waar mensen voor en 
na een operatie kunnen verblijven voor zorg. Er 
was ook een kerkdienst waar flink bij gezongen en 
bewogen werd. Ook bij ontslag van een patiënt 
van de verpleegafdeling wordt er flink gezongen 
en gedanst. Het is een komen en gaan van vrij

willigers in allerlei functies. De tijden van verblijf 
variëren van twee weken tot meer dan vijf jaar!
December: Afgelopen weekend ging alles op slot 
in het hele land vanwege politieke onrust en 
gevechten. We mogen niet van het schip, maar 
gelukkig is de nationale lockdown omgezet in 
een avondklok. Er kan weer geopereerd worden 
en personeel kan weer komen en naar huis gaan. 
Aan boord is alles al in kerstsfeer, maar Sint komt 
volgende week ook. 

Ay di go!

Beste iedereen, 
Hier is alles rustig, er is alleen nog een soort van 
avondklok. Gelukkig is er weer gelegenheid om 
van boord te gaan. Wegens de kerstdagen wordt 
er twee weken gestopt met opereren. Voor Kerst 
vertrekken veel mensen en blijft er maar een 
afdeling open. De tweede week in januari begint 
er een nieuwe ronde. Ook covid is weer volop aan
wezig evenals waterpokken, malaria en MRSA.

Kerst werd maar één dag gevierd. Er was een kerk
dienst met wat andere kerstliederen dan gewoon 
en een brunch voor iedereen. Op oudejaarsavond 
heb ik eerst gewerkt en daarna was er feest op z’n 
Afrikaans. Geen vuurwerk, maar wel een scheeps
hoorn om 12 uur. Ik werk nu op de afdeling ortho
pedie met kinderen van 5 tot 15 jaar. Als de pijn 
onder controle is, zijn de kinderen supervrolijk. 
Nog een ruime week en dan zit het erop. Ik ga het 
missen, maar ben ook blij iedereen thuis weer te 
zien. 

Vorig jaar stond een artikel over Mercy Ships in KerkVenster. In diezelfde  
periode was mijn vriendin Ineke, verpleegkundige, gestart met de procedure  
om drie maanden als vrijwilligster op een Mercy Ship te gaan werken. 
De geschiedenis van Mercy Ships is al zo’n 45 jaar oud. Ooit klein begonnen  
op de ‘Anastasis’, een schip waar kleinschalig operaties uitgevoerd werden,  
is vanaf dit jaar de Global Mercy in gebruik genomen, wat vergelijkbaar  
is met een klein ziekenhuis in Nederland. 
Begin 2022 lag de Global Mercy in Rotterdam. Ineke heeft daar het schip 
bezichtigd. Begin 2023 heeft ze de knoop doorgehakt om zich als vrijwilligster  
aan te melden. Op 21 oktober 2023 ging ze in Freetown, Sierra Leone,  
waar de Global Mercy aangemeerd ligt, aan boord. 

Mercy Ships Tekst: Wilma de Jong - Foto’s aangeleverd 



19

22 januari 2024: 
Hallo allemaal. Ik ben vandaag teruggekomen 
van drie maanden Mercy Ships. We zijn met 
tien vrijwilligers teruggereisd naar alle conti
nenten. Het was een onvergetelijke ervaring en 
heel bijzonder dat zoveel verschillende mensen 
met dezelfde intentie komen werken; ‘Hope and 
 healing for the most forgotten poor’ (‘hoop en 
heling voor de meest vergeten armen’) zoals 
Jezus dat 2000 jaar geleden deed. Supermooi 
dat iedereen evenveel gewaardeerd wordt, van 
schoonmaker tot chirurg. Om het werk te volgen 
en te steunen kun je op de website van Mercy 
Ships alle informatie vinden en ook hoe je vrijwil
liger kunt worden…. 
Groetjes en tot gauw. 

Ineke 

STEM
 
wees waakzaam  
heb vertrouwen  
genegenheid
 
basiselementen  
vergevingsgezind  
liefde
 
geloven dat  
de aarde  
wordt bestierd
 
wachten vraagt geduld  
vraagt aandacht  
daar juicht een toon

 
 

Riek Aalbers-Hiddink

Anneke Wattel-de Vries is kerkelijk 
werker pastoraat in wijk Zuid-Blauw. 
Ze is getrouwd met Bart, moeder van 
Lydia (22), Noah (20), Thalita (18) 
en pleegmoeder van Gydo (15) 
en Milo (14).

 
Klusjesdag
Het is zaterdagochtend: uitslaapdag, hangdag, 
hobbydag en klusjesdag. Klusjesdag is een 
goede gewoonte die ik van huis uit heb mee 
genomen.
 
In het grote gezin waarin ik opgroeide, was altijd 
veel te doen in en om het huis en mijn moeder 
vroeg ons om daar allemaal in bij te dragen. 
Op klusjesdag werd dan ook aan ons allemaal 
gevraagd welk klusje we wilden doen. Zoals: 
helpen bij de was, stofzuigen, opruimen, de 
dieren verzorgen, gras maaien, enzovoort. ‘Samen 
vormen we dit gezin, dus helpen we allemaal 
een handje mee om het gezin goed draaiende te 
houden.’ zei ze dan. Natuurlijk hadden we nou 
net op die dag veel te druk met veel belangrijkere 
dingen in ons leven; huiswerk, sport, muziek of 
andere bezigheden. Maar uiteindelijk droegen we 
allemaal heel braaf ons steentje bij.

Ook deze ochtend maak ik een lijst met klusjes. 
En om het makkelijk te maken, zet ik het lijstje 
met klusjes, zoals dat tegenwoordig kan, in de 
gezinsapp. De kinderen kunnen dan aangeven 
welk klusje ze willen doen. Meestal duurt het even 
voor ik een reactie krijg en soms krijg ik helemaal 
geen reactie … totdat ik het ze persoonlijk vraag. 
Zo enorm populair is dit appberichtje dus. Ik 
ben deze keer dan ook positief verrast als ik na 
een paar minuten ‘ploink’ hoor op mijn  telefoon. 
‘Dat is snel’ denk ik. Wat een enthousiasme 
deze keer. ‘Dat kan bijna niet waar zijn.’ Verrast, 
benieuwd en een beetje argwanend, kijk ik wie er 
gereageerd heeft.
Ik zie een keihard lachende smiley. ‘Hè’, denk 
ik, ‘wat is er zo grappig?’ Als ik beter kijk, zie ik 
dat iemand uit onze huiskring gereageerd heeft. 
‘Oh nee’, denk ik verschrikt, ‘het zal toch niet. 
Ik heb het toch niet in de verkeerde appgroep 
gegooid?’ Ja hoor, ik heb het lijstje in de huiskring 

appgroep gegooid. Zo snel mogelijk verwijder ik 
het berichtje weer. Ik stuur een lachende smiley 
terug naar diegene uit de appgroep die op mijn 
kluslijstje gereageerd heeft. Ik app haar dat ze 
van harte welkom is om mee te helpen met onze 
klusjes. ‘Ik zet mijn lijstje er wel onder’, appt ze. 
‘Dat is goed’, app ik terug. Ik ben wel benieuwd 
wat daar op staat. Samen kunnen we er hartelijk 
om lachen.

Als ik er wat langer over nadenk, is het helemaal 
nog niet zo’n gek idee. Als gemeente zijn we ook 
een soort grote familie waarin allerlei ‘klussen’ 
gedaan moeten worden. Door elkaar te helpen en 
door te doen wat je kunt, zorgen we ervoor dat 
onze grote familie goed blijft draaien en niet een 
paar mensen alles moeten doen.
Ik zie het al voor me: een grote gemeenteapp 
waarin iedereen zijn klusjes zet. Het bestaat vast. 
Maar dan moet je het natuurlijk wel in de juiste 
appgroep zetten. 

Anneke anders
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Beste mensen,

Onderstaande mail kreeg ik net voor de Kerst. 
Verschillende keren hebben we met Varga István 
contact gehad.
Hij heeft zichzelf de Duitse taal aangeleerd.
Hij wordt ouder maar zijn moeder ook!
Mijn gedachten gaan heen en weer:
Wat gaat er gebeuren, wanneer zij hem niet 
meer verzorgen kan?
Ik moet daar niet aan denken.
De vertaling staat eronder.
Fijne Paasdagen!

Kees Veenstra

Lieber Herr Veenstra!

Ich bin ein Invalide Mann von Diosig. Irgend
einmal waren Sie in unsern Gemeinde. Ich bin 
53 Jahre alt und meine 85 Jährige Mutter pflegt 
mich.
Einmal im jedem Monat fahren wir in Dorf in 
der Nachbar mit Hilfe von Pastor Jakó zu Gottes
dienst für die alte Leute. 
Am Donnerstag waren wir auch und haben wir für 
unsern Gott gebeten und singen, am Ende haben 
wir Abendmahl auch gefeiern. Es war ganz schön.
Ich sage ganz herzlichen Dank im Name von die 
alte Leute. Wir alles sind sehr dankbar für die 
Hilfe von Sie!
Wir wünschen Ihnen, für Ihre ganze Familie 
und für die christliche Gemeinde alles gute, viel 
Gesundheit und Gottes Segen!

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Mit herzlichen Grüßen 

Varga István aus Diosig  

Geachte heer Veenstra,

Ik ben een invalide man uit Diosig. Je was ooit in 
onze gemeenschap. Ik ben 53 jaar oud en mijn 
85 jaar oud moeder zorgt voor mij.
Eén keer per maand gaan we met de hulp van 
Pastor Jakó naar het naburige dorp voor een kerk
dienst voor oude mensen.
Donderdag waren we er ook en hebben we 
gebeden en gezongen voor onze God, en aan het 
einde hadden we ook nog het avondmaal gevierd. 
Het was best leuk.
Ik zeg hartelijk dank namens de oude mensen. 
Wij zijn allemaal erg dankbaar voor uw hulp!
Wij wensen u, uw hele familie en de christelijke 
gemeenschap het allerbeste, een goede gezond
heid en Gods zegen!
 
Mooie kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Met vriendelijke groeten 

Varga István uit Diosig  

Pride-viering 9 juni 2024
 
Binnenkort beginnen we weer met de voorberei
ding van de Prideviering, op 9 juni dit jaar.  
Wil je meedenken of meedoen, meld je dan bij:
 
•  Rudi ter Maat, ruditermaat@gmail.com  

of tel. 062399 1407.
•  Elizabeth van Deventer,  

elizabeth.vandeventer@pgaalten.nl  
of tel. 061085 504.

Graag tot ziens!

Uw kleding geeft toekomst
Inzamelactie kleding en schoenen  
voor versterking basisonderwijs 

Op zaterdag 6 april a.s. kunt u in Aalten 
 kleding en schoenen inleveren bij de Zuider
kerk aan de Ludgerstraat 64. De vrijwilligers 
zijn van 09.00 tot 12.00 uur aanwezig om de 
goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie 
komt ten goede aan het onderwijsproject 
van Cordaid in het Shabee Sombo district 
(Ethiopië).
Onderwijs is het machtigste wapen dat je 
kunt gebruiken om de wereld te veranderen, 
het biedt toekomst. Het krijgen van kwalita
tief goed onderwijs is de beste manier om 
mensen uit extreme armoede te helpen. 
Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun 
eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, 
aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op 
het creëren van een betere toekomst en te 
ontsnappen aan de armoedecirkel. Met uw 
donatie keren we het tij voor deze kinderen 
en kunnen we in het Shabee Sombodistrict 
kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en 
hoop geven op een betere toekomst.

Inzamelacties in uw regio zijn werkelijk 
onmisbaar. Mogen wij ook dit voorjaar 

weer op uw hulp rekenen?

 
 
 
 
Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u 
behalve uw donatie van kleding en schoenen ook 
speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm 
van dekbedovertrekken (graag compleet met 
kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, 
vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. 
Graag separaat van de kleding verpakt in een 
gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen 
geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 
tafelkleden aan.

Aanvullende informatie

Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s 
Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger 
aan de slag? 
Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl  
of neem gerust contact met ons op! 
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We hebben Jaap Boer gevraagd een paas
puzzel te maken; en hij heeft een mooie 
puzzel gemaakt die u wel even bezighoudt. 
Jaap, ook op deze plaats hiervoor hartelijk 
dank!
Eerst zijn er 39 omschrijvingen op te lossen, 
om vervolgens de antwoorden af te strepen 
in de woordzoeker. Met de dan overgebleven 
letters kan tenslotte een zin gevormd worden.
We zijn erg benieuwd of u deze zin kunt 
vinden. 
 
Mail de oplossing uiterlijk dinsdag 2 april a.s. 
naar coordinator@kerkvenster.nl, of bezorg 
deze in de brievenbus van ons kantoor, 
Kerkstraat 2 (trap op) in Aalten, want het is 
immers een  traditie geworden om onder de 
inzenders een prijs te verloten.
 
Vermeld ook vooral uw naam, adres  
en telefoonnummer bij de oplossing.
 
Veel succes en we zien uit naar vele 
inzendingen,

redactie KerkVenster
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We hebben Jaap Boer gevraagd een paaspuzzel 
te maken; en hij heeft een mooie puzzel gemaakt 
die u wel even bezig houdt. 
Jaap, ook op deze plaats hiervoor hartelijk dank!
Eerst zijn er 39 omschrijvingen op te lossen, om 
vervolgens de antwoorden af te strepen in de 
woordzoeker. Met de dan overgebleven letters 
kan tenslotte een zin gevormd worden.
We zijn erg benieuwd of u deze zin kunt vinden. 
 
Mail de oplossing uiterlijk dinsdag 2 april a.s. 
naar coordinator@kerkvenster.nl of bezorg deze in  
de brievenbus van ons kantoor, Kerkstraat 2 
(trap op) in Aalten, want het is immers een 
 traditie geworden om onder de inzenders een 
prijs te verloten.
Vermeld ook vooral uw naam, adres en telefoon
nummer bij de oplossing.
Veel succes en we zien uit naar vele inzendingen,

 
redactie KerkVenster

  1.  Wat vieren we met Pasen? (1 woord)
  2.  In welk Joods feest kent Pasen zijn oorsprong?
  3.  Hoe wordt de laatste zondag van de vasten

periode (de zondag vóór Pasen) ook wel 
genoemd?

  4.  Welke zegen spreekt de paus vanaf het 
balkon van de SintPietersbasiliek in Rome 
met Pasen uit? (3 woorden, die aan elkaar 
geschreven moeten worden)

  5.  Hoe wordt de vrijdag voor Pasen genoemd?
  6.  Met wat voor soort takken zou een grote 

menigte Jezus als een koning hebben verwel
komd in Jeruzalem?

  7.  In welk land wordt met Pasen een traditionele 
zoete cake genaamd ‘colomba di Pasqua’ 
gegeten?

  8.  Op welke dag is Jezus uit de dood opgestaan?
  9.  In welk land wordt er een paasbuffet 

genaamd “Påskbord” gehouden, met 
gerechten zoals haring, gerookte zalm 
en lamsvlees?

10.  Hoe heten de meest bekende en kostbare 
paaseieren die in opdracht van Russische 
tsaren zijn gemaakt?

11.  Hoeveel dagen lang duurt de periode van het 
paasfeest tot Hemelvaartsdag? (in letters)

12.  Op welke dag wordt Jezus opgepakt, nadat 
hij door Judas is verraden met een kus?

13.  In welke NoordBrabantse plaats vindt 
het festival Paaspop plaats?

14.  In welke stad zal The Passion 2024 
plaatsvinden?

15.  Op welke dag zetten priesters met as een 
kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers?

16.  Tot welk ZuidAmerikaans land behoort 
Paaseiland?

17.  Welk fruit wordt vaak geassocieerd met paas
decoraties en symboliseert vruchtbaarheid?

18.  In welk land is de traditie dat paaseieren rood 
zijn en het bloed van Jezus symboliseren?

19.  Welk nietbestaand dier werd voor het eerst 
een rond 1840 vermeld en kwam oorspronke
lijk uit Duitsland?

20.  Wie speelt in 2024 Jezus in The Passion?
21.  Welke schilder maakte het schilderij het 

Laatste Avondmaal? (alleen zijn achternaam, 
aan elkaar geschreven)

22.  In welk land hebben ze de traditie 
ŚmigusDyngus of Lany Poniedziałek 
(Natte Maandag), waarbij men op Paas
maandag elkaar nat gooit met water of 
parfum?

23.  Hoe wordt in Spaanstalige landen de 
Goede Week, de week voor Pasen, genoemd?

24.  Wie schreef de ‘Mattheüs Passion’ ?

25.  Dit gebruik wordt vooral in het oosten 
van ons land in stand gehouden.

26.  Het volk mocht kiezen: Jezus vrij  
of deze misdadiger. Hoe heette hij?

27.  Op welke heuvel stond het kruis?
28.  Welke discipel verraadde Jezus met een kus?
29.  Van welke Romeinse soldaat werd het oor 

afgeslagen door Petrus?
30.  Hoe heette Jezus’ moeder?
31.  Aan het kruis krijgt Jezus wijn te drinken. 

Waar zat de wijn in?
32.  Hoe heette de Joodse rechtbank, die Jezus 

naar Pilatus stuurde?
33.  Maria herkende Jezus niet na zijn opstanding. 

Welk beroep had hij, dacht ze?
34.  Hoe heette het  dienstmeisje dat aan Petrus 

vroeg of hij bij Jezus hoorde? 
35.  Welke discipel hoorde de haan drie keer 

kraaien?
36.  Hoe heette de hogepriester die Jezus 

wilde laten veroordelen?
37.  Hoeveel zilverstukken kreeg Judas voor het 

verraden van Jezus? (in letters geschreven)
38.  Welke Romein waste zijn handen in onschuld? 

(alleen zijn achternaam)
39.  Hoe heet het platte brood dat niet is gerezen 

en dat lijkt op een cracker? 

U ziet hier 39 omschrijvingen die met 
Pasen te maken hebben. De woorden die 
 omschreven zijn, moet u afstrepen in deze 
puzzel. Dan blijft er een zin over.  
 
Welke zin?

H S U R T E P K A J A F A S S IJ H 
E U U H C A B G E D A V I N C I R 
G H R N F I O V E E R T I G H S H 
A C B E I L A T I M A R I A IJ P O 
D L I L G I L S G A D R E D N O D 
N A E O P H E T W E F W H P D N E 
O M T P I C P E H O I A E T E S D 
Z A O N L Z P N R L E S B S L E N 
T O R E A D A A L U A N A E R R A 
U S B D T S S I L C U P S T R U L 
I A I E U K A S H M M V I D A G N 
N A L W S M A N S L T G S D A E E 
M H K Z S D N S A B B A R A B G K 
A S I P U P I P P M E N K V A O E 
N A A J O R S T S I E Z P K A P I 
G A D IJ R V E D E O G S S E E N R 
IJ P E Z T A M O P S T A N D I N G 
 

Paaspuzzel 2024

  1.  Wat vieren we met Pasen? (1 woord)
  2.  In welk Joods feest kent Pasen zijn oorsprong?
  3.  Hoe wordt de laatste zondag van de vasten

periode (de zondag vóór Pasen) ook wel 
genoemd?

  4.  Welke zegen spreekt de paus vanaf het 
balkon van de SintPietersbasiliek in Rome 
met Pasen uit? (drie woorden, die aan elkaar 
geschreven moeten worden)

  5.  Hoe wordt de vrijdag voor Pasen genoemd?
  6.  Met wat voor soort takken zou een grote 

menigte Jezus als een koning hebben verwel
komd in Jeruzalem?

  7.  In welk land wordt met Pasen een traditionele 
zoete cake genaamd ‘colomba di Pasqua’ 
gegeten?

  8.  Op welke dag is Jezus uit de dood opgestaan?
  9.  In welk land wordt er een paasbuffet 

genaamd ‘Påskbord’ gehouden, met 
gerechten zoals haring, gerookte zalm 
en lamsvlees?

10.  Hoe heten de meest bekende en kostbare 
paaseieren die in opdracht van Russische 
tsaren zijn gemaakt?

11.  Hoeveel dagen lang duurt de periode van het 
paasfeest tot Hemelvaartsdag? (in letters)

12.  Op welke dag wordt Jezus opgepakt, nadat 
hij door Judas is verraden met een kus?

13.  In welke NoordBrabantse plaats vindt 
het festival Paaspop plaats?

14.  In welke stad zal The Passion 2024 
plaatsvinden?

15.  Op welke dag zetten priesters met as een 
kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers?

16.  Tot welk ZuidAmerikaans land behoort 
Paaseiland?

17.  Welk fruit wordt vaak geassocieerd met paas
decoraties en symboliseert vruchtbaarheid?

18.  In welk land is de traditie dat paaseieren rood 
zijn en het bloed van Jezus symboliseren?

19.  Welk nietbestaand dier werd voor het eerst 
rond 1840 vermeld en kwam oorspronkelijk 
uit Duitsland?

20.  Wie speelt in 2024 Jezus in The Passion?
21.  Welke schilder maakte het schilderij het 

Laatste Avondmaal? (alleen zijn achternaam, 
aan elkaar geschreven)

22.  In welk land hebben ze de traditie 
ŚmigusDyngus of Lany Poniedziałek 
(Natte Maandag), waarbij men op Paas
maandag elkaar nat gooit met water of 
parfum?

23.  Hoe wordt in Spaanstalige landen de 
Goede Week, de week voor Pasen, genoemd?

24.  Wie schreef de ‘Mattheüs Passion’ ?

25.  Dit gebruik wordt vooral in het oosten 
van ons land in stand gehouden.

26.  Het volk mocht kiezen: Jezus vrij  
of deze misdadiger. Hoe heette hij?

27.  Op welke heuvel stond het kruis?
28.  Welke discipel verraadde Jezus met een kus?
29.  Van welke Romeinse soldaat werd het oor 

afgeslagen door Petrus?
30.  Hoe heette Jezus’ moeder?
31.  Aan het kruis krijgt Jezus wijn te drinken. 

Waar zat de wijn in?
32.  Hoe heette de Joodse rechtbank,  

die Jezus naar Pilatus stuurde?
33.  Maria herkende Jezus niet na zijn opstanding. 

Welk beroep had hij, dacht ze?
34.  Hoe heette het  dienstmeisje dat aan  

Petrus vroeg of hij bij Jezus hoorde? 
35.  Welke discipel hoorde de haan drie keer 

kraaien?
36.  Hoe heette de hogepriester die Jezus 

wilde laten veroordelen?
37.  Hoeveel zilverstukken kreeg Judas voor het 

verraden van Jezus? (in letters geschreven)
38.  Welke Romein waste zijn handen in onschuld? 

(alleen zijn achternaam)
39.  Hoe heet het platte brood dat niet is gerezen 

en dat lijkt op een cracker?

Paaspuzzel 2024
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Uitnodiging van The Well 
voor de ‘worship night’ 

Het Hart van 
 Goede Vrijdag
 
Het is het verhaal dat miljoenen mensen over 
de hele wereld aanspreekt en verandert. Het 
sterven en het leven van Jezus. Een verhaal 
dat zo sterk is dat mensen er niet over uitge
praat of uitgezongen raken. Dat komt omdat 
het meer is dan geschiedenis. Jezus’ dood en 
opstanding hebben de kracht om in wat voor 
omstandigheden je ook bent, je te redden.
Tijdens Het Hart van Goede Vrijdag nodigen 
wij je uit om hierbij stil te staan. Met een 
avond vol muziek, meezingers en luisternum
mers, hopen we samen met jou een prachtige 
avond te beleven!
 
Van harte welkom!
 
Vrijdagavond 29 maart om 21.15 uur 
Oude Helenakerk in Aalten 

Verenigingen

Leren Leven is 
 Leren Loslaten
Lezing van oud-priester  

Joseph Aagten in HelenaHuis

Op zaterdag 6 april geeft Joseph Aagten (85) een 
lezing over zijn boek ‘Leren Leven is Leren Los
laten’ in het HelenaHuis van Aalten. Het boek, 
240 pagina’s dik, beschrijft zijn reis door het 
leven, zijn worsteling met kerk en religie en de 
invloed daarvan op hem persoonlijk, vanaf zijn 
jeugdjaren tot aan zijn volwassen bestaan. 
Joseph Aagten is in Zieuwent geboren als vierde 
kind in een gezin van twaalf. Het boek begint in 
de tijd van rond de Tweede Wereldoorlog. Het 
rooms katholieke geloof heeft grote invloed op 
het gezin waarin Joseph opgroeit. De invloed op 
Joseph is zo groot dat hij, nadat hij enkele jaren 
in een fabriek heeft gewerkt, zelfs priester wordt.
Toch treedt hij later uit dit ambt. Het dienen 
van de medemens blijft hem echter boeien. Hij 
vindt voldoening als maatschappelijk werker in 
de TBSkliniek in Rekken. Zijn besluit om uit het 
priesterambt te stappen en aan de slag te gaan 
als maatschappelijk werker, waarin de gangbare 
levensvragen en levenslessen de revue passeren, 
komen in de lezing en in het boek van Aagten 
aan bod. 
Hij beschrijft in zijn boek ‘Leren Leven is Leren 
Loslaten’ de ontwikkeling van zijn geloof en 
zijn houding tegenover God, Jezus, de kerk, het 
priesterschap, de medemens en het grote gezin. 
Joseph Aagten: ‘De aanleiding voor het schrijven 
van mijn boek was het gegeven dat steeds meer 
kerken hun tempel sloten. De tempel zit in de 
mens en niet in het gebouw. Het priesterambt 
heb ik verlaten, omdat het preken vanuit je hoofd 
en niet vanuit je hart niet bij mij past.’
Tijdens het schrijven van zijn boek maakt hij tal
loze boswandelingen. Daar krijgt hij naast rust 
ook inspiratie. ‘En je komt telkens tot de conclusie 
dat het leven doorlopend aan verandering onder
hevig is. En daarbij mag niet onvermeld blijven 
dat Jezus niet alleen mijn grote voorbeeld is maar 
dat mijn interview met hem mij op het goede 
spoor heeft gezet.’
 
Datum:  zaterdag 6 april 
Aanvang:  15.00 uur  
Locatie:  HelenaHuis, Landstraat 11, Aalten 
 
De entree is gratis, een vrije gift wordt gewaar
deerd. Drankjes zijn voor eigen rekening.  

 

Opgeven via contact@helenahuis.nl,  
tel. 06 344 64 392

Bronnen: 

Elna, Achterhoek Nieuws en RTV Ideaal 
Foto: Achterhoek Nieuws, Theo Huijskes 

Joseph Aagten, zijn zoon Adriaan  
en kleinzoon Adam 

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag, van 15.00 uur  
tot 17.00 uur in de zaal van de 
Zuiderkerk, voor alle senioren uit Aalten
Op 6 maart zijn twee leden van de werkgroep 
naar de beursvloer van de Aaltense  Uitdaging 
geweest bij Autobedrijf Huiskes Kokkeler. 
U heeft er vast iets over gelezen in de krant. 
We hadden een aanvraag gedaan voor een 
andere laptop. Onze huidige laptop was al 
iets op leeftijd en redelijk traag. Deze (gratis) 
laptop was ons vooraf al toegezegd maar we 
zochten ook nog iemand die ons kon helpen 
met de installatie van de oude software naar 
de nieuwe laptop. Binnen vijf minuten hadden 
we al een match met de firma Ottevanger, zij 
gaan ons hierbij helpen, ook gratis! Geweldig 
dat dit kan.

Maar toen kwam de vraag vanuit de Aaltense 
Uitdaging hebben jullie nog iets nodig?
Euhhh … , op die vraag hadden wij niet gere
kend. Tot we bedachten dat we in juni ons 
jaarlijkse reisje hebben met de huifkar. Maar 
omdat het aantal bezoekers flink is gegroeid 
past niet iedereen in de huifkar. Dus nu krijgen 

we via Autobedrijf Wisselink en Auto bedrijf 
Huiskes Kokkeler ook nog gratis twee busjes ter 
beschikking. We moesten wel een tegenprestatie 
doen, dus bij deze een beetje reclame voor deze 
drie bedrijven, en de Aaltense Uitdaging!
U begrijpt wel dat wij met een hele grote glim
lach naar huis zijn gegaan!

Op 27 maart vieren we samen Pasen, Wilma de 
Jong heeft met ons de middag voorbereid en het 
koor Taborina komt voor en met ons zingen.
Op 3 april is er geen Praothuusken.
Op 10 april beginnen we zoals altijd met koffie 
en thee. Dan luisteren we naar een verhaal of een 
gedicht, en zingen samen een aantal liederen. Na 
de pauze komen de spelletjes weer op de tafel. 
Rummikub, sjoelen, Mens erger je niet, Scrabble, 
legpuzzels en de favoriet van de mannen die 
wekelijks komen, het knikkerspel! Lijkt u dit ook 
gezellig kom gerust kijken en meedoen.
Graag tot ziens,

Namens de werkgroep:
Dien Scholten tel. 0543-476042 

(voor vervoer en afmelden bellen op dinsdag)  
Henrike Houwers, Lidy Heusinkveld, 
Jolanda Wevers tel. 06-269 28 997
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Hallo Allemaal
Het is bijna Pasen. 
Het feest dat Jezus is opgestaan uit de dood.Jezus leeft en woont nu in ons.Hij is dichtbij!

Laten we Hem prijzen en danken daarvoor.Ook in moeilijke momenten is Jezus bij ons.Hij kent alle pijn en moeite die wij ook meemaken.Gezegend Pasen. Gods zegen, 
Henrike Jentink 

 

COLOFON
KerkVenster is het 
nieuwsblad van en voor 
de Protestantse Gemeente 
Aalten en de Protestantse 
Gemeente Bredevoort. Het 
verschijnt elke drie weken. 

KerkVenster wil een open 
raam zijn, waardoor een 
ieder naar binnen en naar 
buiten kan kijken. Het 
blad gunt een blik op het 
kerkelijk leven binnen de 
aangesloten gemeenten, 
maar heeft ook aandacht 
voor wat zich buiten het 
eigen kerkelijk erf afspeelt. 
Kerk Venster beoogt zo een 
venster te zijn op kerk en 
wereld, waarbij het uiteinde
lijk gaat om het verhaal van 
God en mensen. 

Logo 
In het logo van KerkVenster 
valt het witte kruis op. 
De wereldbol in het midden 
wijst op de aarde, die is 
toevertrouwd aan mensen. 
De ring symboliseert het 
plaatse lijk en wereldwijd 
samenkomen van de 
gemeente van Christus en 
geeft het kerkelijk jaar aan 
met de  kleuren paars, wit, 
groen en rood. De kleur geel 
in de hoeken duidt op licht, 
zoals we dat in Gods Woord 
en in diensten tegenkomen,  
en op het doorbrekende 
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever 
KerkVenster wordt uitge 
geven door de Stichting 
KerkVenster. Adres: Kerk
straat 2, 7121 DN Aalten.

Redactie 
Hoofdredacteur:  
Wytze Andela 
Voorzitter: Joke Meynen,  
contact voorzitter:  
voorzitterredactie@ 
kerkvenster.nl 
Eindredactie:  
Leni Franssens, 
Ada Haasnoot,  
Johan Scholl,  
Theo van der Werff. 
Redactieleden:  
Joke Bremmer, vacature. 
Redactiemedewerker:  
Gea Evenhuis

Fotografen 
Jan Oberink  
Jan Ebbers  
Leo Postma

Coördinatie en blad 
Johan Nieuwboer, 
Harmien Wensink 
coordinator@kerkvenster.nl

Website en webshop 
Arnold Arentsen, 
website@kerkvenster.nl

Financiën   
Eenmaal per jaar wordt een  
vrijwillige bijdrage gevraagd 
om KerkVenster te kunnen 
bekostigen. Deze bijdrage is 
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten 
en Bredevoort kunnen 
een post abonne ment 
op Kerk Venster nemen. 

De abonnements kosten 
be dragen € 55,00 per 
jaargang. Giften kunnen 
worden over gemaakt op 
bank rekeningnr.  
NL 53 RABO 0380229595, 
t.n.v. KerkVenster Aalten. 
Penningmeester: Benno 
Elburg, tel. 0543476724.

Bezorging  
De bezorging wordt gedaan 
door vrijwilligers. Hoofd van 
de distributie commissie  
is Wim Rutgers,  
tel. 0543476368, email: 
h.w.rutgers@kpnmail.nl.  
Hier kunt u terecht met 
 klachten over de bezorging 
en voor het aanvragen 
van extra nummers. Wilt u 
KerkVenster ontvangen  
of ervoor bedanken,  
dan graag mailen naar: 
coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving  
Het verzamelen van de 
kopij en de rubricering 
worden verzorgd door de 
vormgevingscommissie. 
Hoofd van deze commissie  
is Tiny Oosterink,  
tel. 06  2871 6924. 
KerkVenster wordt in  
eigen beheer opgemaakt  
door Arjan Ligtenbarg.

Druk   
Senefelder Misset, Doetin
chem. Oplage 3000 ex.

Inleveren kopij 
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag  
12 april 2024.  
De kopij, inclusief die voor  
de website, dient te  worden 
aan geboden per email  
in Word 2010 of hoger. 
 Illustraties en/of foto’s altijd 
in aparte  bestanden (jpeg, 
etc.) aan leveren. Uiterste 
inlever datum kopij per  
email is dinsdag 2 april 
2024 voor 12.00 uur.  
De data waarop KerkVenster 
in 2024 verschijnt, vindt u  
op onze website:  
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij 
Email:  
redactie@kerkvenster.nl, 
brievenbus KerkVenster, 
 Kerkstraat 2.
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alleen met toestemming 
en bronvermelding
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Verenigingen

De Soos
Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot  
17.00 uur is er in gebouw Elim gelegenheid 
om te kaarten en Rummikub te spelen.

 
Kom gezellig eens een kijkje nemen. U kunt vrij
blijvend binnenlopen voor een praatje onder het 
genot van een kop koffie of thee. Het zou fijn zijn 
als er nog meer leden bij komen. Heeft u vragen, 
dan kunt u bellen naar tel. 0543471084.

 
Jannie Heersink 

Update Alpha-cursus Aalten
Wij willen jullie vertellen dat wij ook deze 
Alphacursus goed van start zijn gegaan. Wij 
zijn erg dankbaar dat er 24 deelnemers zijn 
die deze Alphacursus volgen.
Van de 24 zijn er 20 jonge mensen en veel 
deelnemers zijn niet gelovig. De deelnemers 
komen uit Aalten, Dinxperlo, Varsseveld en 
Winterswijk.
Wij willen jullie vragen om te bidden voor 
wijsheid, de juiste houding en de juiste 
woorden zodat wij deze mensen aan de hand 
mee kunnen nemen en hen bij Jezus mogen 
brengen.
Daarnaast willen wij jullie bedanken voor 
jullie financiële ondersteuning. We mochten 
afgelopen weken van jullie giften ontvangen. 
Hier zijn wij erg dankbaar voor. Wij zullen dit 
zorgvuldig gebruiken. Naast eten, drinken, 
cursus en promotiemateriaal zullen wij ook 
Bijbels gaan kopen om deze te kunnen geven 
aan de deelnemers die geen Bijbel hebben.

 
Alpha-team Aalten
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Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06-486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

Kliederkerk op Palmzondag
 
Zondag 24 maart is er weer Kliederkerk. Het thema is deze keer: ‘Op weg naar 
Jeruzalem’. En met zo’n thema móet je natuurlijk wel op weg gaan … Dat doen we 
dus ook! Niet naar Jeruzalem maar naar … tja, dat blijft nog even een verras-
sing. Kom jij (samen met je ouders, opa en oma, vrienden enz.) het verhaal van 
Palmpasen én waar we naar toe gaan ontdekken? Iedereen is van harte welkom, 
van jong tot oud(er). 
Vanaf 9.30uur tot een uur of tien kun je je melden bij de Zuiderkerk. Daar krijg 
je een route- en programmaboekje waar in staat waar we naar toe gaan en welke 
ontdekactiviteiten je kunt gaan doen.
Omdat (een gedeelte van) de Kliederkerk buiten plaatsvindt is het goed om 
rekening te houden met de weersomstandigheden. Dus als je denkt dat het 
gaat regenen, neem dan een paraplu mee. Of wanneer het koud is, trek lekker 
warme kleren aan. Maar we hopen natuurlijk dat dit allemaal niet nodig is en dat 
het een lekkere lenteachtige Palmzondag wordt!

Hosanna, hosanna, we maken een rij.
Hosanna, Hosanna want de koning komt voorbij …
Ga jij mee op weg naar (Palm)Pasen?
Sluit je dan aan in de rij!

Tot ziens op zondagochtend 24 maart bij de Kliederkerk. 

Bij ons wordt het verhaal van  
de 40 dagen-tijd erg leuk ... !
Dit berichtje kreeg ik laatst. Ik moest even denken, ons verhaal van de 
40 dagen-tijd? Ach ja, natuurlijk! In het gezinsboekje van het project van de 
kindernevendienst staat de opdracht om je eigen verhaal te schrijven. Op 
de eerste  donderdag van de 40 dagen-tijd werd er nagedacht over de hoofd-
persoon. Is onze hoofdpersoon een mens, een dier of een ding? Heeft het een 
naam? Hoe oud is hij/zij? En wat kun je verder nog over onze hoofdpersoon ver-
tellen. Op de donder dagen erna worden de verhalen aangevuld. Zo ontmoet de 
hoofdpersoon een heel bijzonder iemand. En samen bedenken we wie dat kan zijn 
en wat er  precies gebeurt. En de hoofdpersoon gaat naar een bijzondere plek. 
Maar wat voor plek is dat? De hoofdpersoon gaat lekker eten en hoort bijzon-
dere woorden … En zo gebeurt er elke week iets nieuws waardoor er een eigen 
bedacht verhaal ontstaat.
Nu zijn we benieuwd naar wat er allemaal is bedacht. Daarom zouden we het 
heel leuk vinden als jullie de verhalen met ons zouden willen delen op de Ander-
summe. Dus hebben jullie een eigen bedacht verhaal en wil je dat wel met ons 
delen? Stuur het dan naar het mailadres dat bovenaan de Andersumme staat. 
(En misschien vind je het ook wel leuk om er een tekening bij te maken, dan kan 
die samen met het verhaal een plekje krijgen op de Andersumme).

Wordt vervolgd?! 


